
1 

 

De leugen 

 

Van sommige begrippen uit de Bijbel word je niet blij. “Leugen” is zo’n 

begrip. Toch vindt God dit onderwerp blijkbaar wél belangrijk, want in 

de Schrift wordt er op vele plaatsen over gesproken. En de Bijbel spreekt 

erover op een manier die je niet zou verwachten.  

 

In de Herziene Statenvertaling zijn twee Griekse woorden als “leugen” 

weergegeven. Het woord pseudos komt het meest voor, binnen het 

“Nieuwe Testament” in totaal negen keer. Pseudos betekent “leugen” in 

de zin van: onwaarheid, bedrog, vervalsing of verdraaiing. Wie alle 

teksten opzoekt waarin pseudos voorkomt - met een Bijbelprogramma of 

een concordantie – ontdekt dat er dikwijls een bepaald lidwoord voor 

staat. De Bijbel spreekt in zulke teksten niet over een leugen, of over 

leugens in het algemeen, maar over DE leugen, over een bekende 

onwaarheid die telkens wordt herhaald en door het grote publiek wordt 

geloofd.  

 

Een ander Grieks woord, het begrip pseusma, is in Bijbelvertalingen ook 

als “leugen” weergegeven. Dat woord komt maar één keer in de Bijbel 

voor. Pseusma betekent leugenachtigheid. In Romeinen 3:7 stelt Paulus 

de waarachtigheid van God tegenover de leugenachtigheid van mensen.  

 

De oerleugen 

De Here Jezus zei eens tegen de Judeeërs, dus tegen mensen die in Judea 

woonden:   

 

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw 

vader doen; die was een mensenmoordenaar van [het] begin 

af, en staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem 

is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, 

omdat hij een leugenaar is en de vader ervan” (Johannes 8:44, 

Telos).  
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Dit is de eerste tekst in het “Nieuwe Testament” waarin het woord 

pseudos voorkomt.  Er staat hieer een bepaald lidwoord voor het woord 

leugen. De Here Jezus zei dat de duivel DE leugen spreekt. Hij noemde 

satan een leugenaar en de vader ervan. Waarop het woord “ervan” 

terugslaat, is omstreden. Waarschijnlijk heeft het betrekking op “de 

leugen” waarmee de Here Zijn zin was begonnen. Volgens de Here Jezus 

liegt de duivel omdat “er geen waarheid in hem is, hij is een leugenaar en 

de vader ervan”. De duivel is de vader van de leugen. 

 

“De vader van de leugen” is een Hebreeuwse zegswijze die een diepere 

betekenis heeft dan ons woord aartsleugenaar. “Vader van de leugen” 

betekent: de persoon die de eerste leugen vertelde, de spreker die de 

leugen in de wereld bracht,  de bron van alle latere vormen van 

misleiding. De Here Jezus verwijst in Johannes 8 naar de hof van Eden 

waar de boze verscheen in de gedaante van een slang. De duivel sprak 

daar met het eerste mensenpaar over de vrucht van de boom van de 

kennis van goed en kwaad. Hij zei tegen hen:  

 

“U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u 

daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en [dat] u als 

God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Gen.3:4-5, HSV).  

 

De boze ontkende wat de Schepper had gezegd. Wat hij zei komt op het 

volgende neer:  

 

“Jij, mens, zult beslist niet sterven maar je zult als God zijn wanneer je van 

de vrucht van die boom eet”.  

 

Dat de mens zijn lot in eigen hand kan nemen en zelf goddelijk kan 

worden is DE leugen, de oerleugen die in de geschiedenis voortdurend 

wordt herhaald. De leugen is de gedachte dat mens over zijn eigen 

toekomst kan beschikken, dat hij dankzij zijn eigen inspanningen eens 

volmaakt, alwetend, en onsterfelijk zal worden, en dat Gods 

onderwijzing en het geloof in God zijn zelfontplooiing in de weg staan. 

Door die leugen kwam het eerste mensenpaar ten val en kwamen de 

zonde en de dood in de wereld (Rom.5:12).  
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Vervanging van de waarheid 

In de brief aan de Romeinen spreekt Paulus over de volken van de 

wereld. Hij zegt over hen:  

 

“Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 

en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God 

vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens... 

Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, 

en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper…” 

(Romeinen 1:22, 23a, 25, HSV)  

 

In het Grieks van vers 25 staat er drie maal een bepaald lidwoord. Er 

staat letterlijk: “Zij hebben DE waarheid van DE God veranderd in DE 

leugen”. Wat de apostel hier zegt komt op het volgende neer:  

 

Als je de hele schepping of een enkel schepsel, bij voorbeeld een mens of 

een heilig dier, als god vereert en begint te dienen, dan heb je de waarheid 

dat er één almachtige Schepper is veranderd in de leugen.  

 

De HSV zegt, dat de volken het schepsel vereerd en gediend hebben 

boven de Schepper. Maar dat is niet de enig mogelijke vertaling van de 

woorden van Paulus. Voor “boven” gebruikte de apostel het Griekse 

voorzetsel para met een vierde naamval. Wat Paulus schreef kan 

betekenen: het schepsel meer vereren dan de Schepper, maar ook: het 

schepsel vereren naast de Schepper, of; het schepsel vereren tegenover 

de Schepper. In de oudheid erkenden de volken soms nog wel dat een 

oppergod de wereld had geschapen, maar ze vereerden naast hem 

allerlei andere goden. Hun goden zagen er volgens vers 23 uit als 

mensen, als vogels, of als viervoetige en kruipende dieren. Ze hadden 

onderling ruzie en dat leidde tot allerlei narigheid. Ze slaagden er vaak 

niet in om hun plannen te verwezenlijken, en dus waren het geen échte 

goden. Wie de schepping vereert onder de naam Gaia, of de mens 

goddelijke eigenschappen toedicht, predikt de leugen. Het is in wezen 

dezelfde leugen als de satan vertelde in het paradijs. Want de boze 

fluisterde de mens in dat hij door zijn eigen weg te kiezen goddelijk kon 

worden. 
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Ontkenning van de waarheid  

De derde Schriftplaats waar het woord leugen voorkomt is Efeze 4. In de 

Efezebrief schrijft Paulus:  

 

“[De] waarheid in Jezus is: dat u, wat uw vroegere wandel 

betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat 

overeenkomstig zijn bedrieglijke begeerten, en vernieuwd bent 

in de geest van uw denken, en de nieuwe mens hebt 

aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is, in ware 

gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en 

spreekt [de] waarheid, ieder met zijn naaste...” (Efeze 4:21-25, 

Telos).  

 

Vroeger dacht ik dat Paulus met het zinnetje: “Legt daarom de leugen af 

en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste”, bedoelde: “Omdat jullie 

christenen zijn, mag je nooit liegen en moet je tegen je medemensen 

altijd de waarheid spreken”. Maar als je even nadenkt, besef je dat de 

apostel dat niet kan hebben gezegd. Als de SS in 1944 bij jou had 

aangebeld en had gevraagd: “Zijn er in dit huis onderduikers?” en als je 

dan zou hebben geantwoord: “Jazeker, vier!”, dan zou je NIET de wil van 

God hebben gedaan. In sommige gevallen is een christen helaas 

verplicht om te liegen, om niet medeplichtig te worden aan een misdrijf. 

Paulus zegt in Efeze 4:25: “Legt daarom DE leugen af”. Hij sprak niet 

over onwaarheid in het algemeen maar over een bepaalde leugen.  

 

In Efeze 4 legt Paulus niet uit wat hij bedoelt met DE leugen, maar 

omdat hij in vers 21 over waarheid had gesproken, is de leugen de 

ontkenning van die waarheid. Paulus had tegen de Efeziërs gezegd:  “De 

waarheid in Jezus is dat wij met Hem zijn gestorven en opgestaan, het 

oude, vergankelijke bestaan hebben afgelegd en een nieuw leven hebben 

ontvangen. Door Jezus schept God een nieuwe mensensoort, die 

zondeloos en onsterfelijk is”. De leugen ontkent dat God bezig is om een 

nieuwe mens te scheppen. De leugen zegt:  

 

“Het huidige bestaan is het enige dat er is. Alle berichten over een nieuwe 

schepping en een leven na de dood zijn fabeltjes. Van dit leven moeten we 
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zoveel mogelijk zien te maken. Vrijheid is de ruimte om je verlangens te 

kunnen bevredigen, zonder enige beperking. En vooruitgang is alles wat je 

leven comfortabeler maakt, wat je gemak en plezier verschaft”.  

 

Maar wat de leugen vrijheid noemt, noemt Paulus in vers 19 

“losbandigheid”. En het streven naar steeds meer gemak en plezier 

noemt de apostel “hebzucht”, een onrein verlangen.  

 

De leugen van de eindtijd 

In de vierde passage in de Bijbel waar over leugen wordt gesproken, 

lezen we:  

 

“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden… hem, wiens 

komst naar [de] werking van de satan is met allerlei kracht en 

tekenen en wonderen van [de] leugen en met allerlei bedrog 

van [de] ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij 

de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om 

behouden te worden. En daarom zendt God hun een werking 

van [de] dwaling om de leugen te geloven...” (2 Thessa-

lonicenzen 2:8-11, Telos).  

 

Ook hier staat er in het Grieks weer een bepaald lidwoord voor het 

woord leugen. Als de dag van de Heer aanbreekt zal God een krachtige 

dwaling zenden die mensen ertoe aanzet om DE leugen te geloven. 

 

Uit het tekstverband in de Thessalonicenzenbrief blijkt wat de apostel 

bedoelde met het geloven van DE leugen. De leugen geloven wil zeggen: 

de propaganda van de wetteloze aanvaarden, wat hij zegt als waarheid 

beschouwen. Een mens zal in de tempel van God gaan zitten om te laten 

zien dat hij God is (vers 4). Hij zal aanspraak maken op verering, en die 

aanspraak zal volgens vers 9 door allerlei tekenen en wonderen uit de 

koker van satan worden bevestigd. Alles wat nu nog God wordt genoemd 

en als God wordt vereerd zal eens van de aardbodem verdwijnen. Want 

de wetteloze zal zich volgens vers 4 verheffen tegen al wat God heet of 

een voorwerp van verering is. In 2 Thessalonicenzen 2 is DE leugen dus 

de bewering dat een menselijke leider de enige echte god is, en dat elk 
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geloof in een andere god moet worden bestreden als een gevaarlijke 

dwaling. Het edict van koning Darius, dat tot gevolg had dat de 

rechtvaardige Daniël in de leeuwenkuil belandde (Dan.6), was een 

voorafschaduwing van dit optreden van de wetteloze. 

 

Ontkenning dat Jezus de Messias is 

In het vijfde hoofdstuk van zijn eerste brief zegt Johannes:  

 

“Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, 

maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid 

is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus 

de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon 

loochent” (1 Johannes 2:21-22, Telos).  

 

Johannes spreekt hier over DE leugenaar. Hij heeft het niet over 

leugenaars in het algemeen, maar over een spreker die op godsdienstig 

terrein een buitengewoon ernstige onwaarheid verkondigt. Zo’n spreker  

ontkent dat Jezus de Messias is, en hij verzet zich tegen de waarheid dat 

“de wereld en haar begeerte voorbij gaat, maar wie de wil van God doet 

tot in eeuwigheid blijft” (vs.17). 

 

Johannes noemt zo’n leugenaar “de antichrist”. Het Griekse voorzetsel 

anti betekent niet: “tegen”, maar:  “in plaats van”. De leugenaar zegt:  

 

“De Messias is nog nooit in vlees gekomen, er heeft nog nooit een Messias 

op aarde geleefd. Jezus was niet de Messias. Hij was een bedrieger en is 

omgekomen aan een kruis. Hij is dood. Van Hem hebben we niets te 

verwachten”.  

 

Bij de doop van de Here Jezus in de Jordaan en ook bij Zijn verheerlijking 

op de berg zei een stem uit de hemel:  

 

“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, 

luister naar Hem!” (Matth.3:17, 17:5, HSV).  
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De leugenspreker ontkent wat God toen heeft gezegd. Zijn leugen baant 

de weg voor de toekomstige, definitieve antichrist. Die persoon zal 

zeggen:  

 

“Dat hele verhaal van Jezus Christus, zoon van God, opgestaan uit de dood 

is nepnieuws. Ik ben de enige die werkelijk is gestorven en opgestaan. Ik 

ben jullie god”.  

 

De leugen uit 1 Johannes 2:21 zal er uiteindelijk toe leiden, dat een mens 

als god wordt vereerd (2 Thess.2:3-4, Openbaring 13). 

 

De leugen doen 

Het zesde Bijbelgedeelte waar over leugen wordt gesproken is 

Openbaring 21. Johannes zegt daar over het nieuwe Jeruzalem:  

 

“En geenszins zal in haar iets onheiligs binnengaan, noch wie 

gruwel en leugen doet” (Openbaring 21:27, Telos).  

 

Wat mij opviel, is dat hier gesproken wordt over leugen doen. Dat is een 

vreemde uitdrukking. Bij het woord leugen denken wij immers aan wat 

iemand zegt, en niet, of niet in de eerste plaats, aan wat iemand doet.  

 

In de oorspronkelijke Griekse tekst van Openbaring 21:27 staat letterlijk:  

 

“En beslist niet zal in haar binnenkomen... de bedrijver van 

gruwel en leugen”.  

 

Gruwel en leugen worden door Johannes in één adem genoemd. De 

gruwel bedrijven is hetzelfde als de leugen doen.  Johannes gebruikt voor 

“gruwel” hetzelfde woord als wat de Here Jezus gebruikte in de 

uitdrukking “gruwel der verwoesting” (Matth.24:15, Mar.13:14). In het 

boek Daniël is de gruwel der verwoesting een beeld waardoor een mens 

zich als god laat vereren. Door dat beeld op de heilige plaats in 

Jeruzalem op te stellen verwoest die mens de dienst van de levende God. 

De uitdrukking “leugen doen” betekent dus waarschijnlijk: leven alsof de 
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mens god is, in plaats van de Schepper te eren. Wie zich zó gedraagt, zal 

het nieuwe Jeruzalem niet binnengaan.   

 

De leugen liefhebben 

Het laatste hoofdstuk in de Bijbel waar het woord pseudos voorkomt is 

Openbaring 22. Johannes zegt daar over het nieuwe Jeruzalem:  

 

“Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de 

moordenaars, de afgodendienaars en ieder die [de] leugen  

liefheeft en doet” (Openbaring 22:15, Telos).  

 

In de oorspronkelijke Griekse tekst staat hier geen bepaald lidwoord 

voor het woord leugen. In de Telosvertaling is het daarom tussen 

vierkante haakjes geplaatst. Johannes gebruikt opnieuw de uitdrukking 

“leugen doen”, en hij voegt nu het woord liefhebben aan de uitdrukking 

toe.  

 

Uit wat Johannes al bij een eerdere gelegenheid over het nieuwe 

Jeruzalem had geschreven kunnen we afleiden wat de uitdrukking 

“leugen liefhebben en doen” betekent. Wie leugen liefhebben en doen, 

verheugen zich over het denkbeeld dat ze volstrekt autonoom en aan geen 

enkele hogere macht verantwoording schuldig zijn. Hun hele leven is op 

die gedachte gebaseerd. In het nieuwe Jeruzalem zullen er geen mensen 

zijn die dat waandenkbeeld koesteren.  

 

Patroon 

Als je alle teksten in het Nieuwe Testament waarin het woord “leugen” 

voorkomt op een rijtje zet, dan ontdek je een patroon. 

 

1. Leugen is in de Bijbel eigenlijk altijd: ontkenning van wat God heeft gezegd. 

Dat is niet verbazend want de Here Jezus bad voor Zijn discipelen:  

 

“Heilig hen door Uw waarheid, Uw woord is de waarheid” (Johannes 

17:17).  

 

Elke ontkenning van een woord van God is dus een leugen. 
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2. In de Bijbel staat er dikwijls een bepaald lidwoord voor het woord leugen. In 

vijf teksten is dat het geval, en een zesde tekst heeft het over “DE” leugenaar. 

In twee teksten wordt er gesproken over “leugen doen”. Uit het tekstverband 

blijkt dan, dat “leugen doen” hetzelfde is als “gruwel doen”, dat wil zeggen: 

afgoden vereren (of jezelf tot afgod verheffen). 

 

In feite gaat het steeds om varianten van de eerste leugen, die al klonk in het 

paradijs. De Here Jezus en de apostel Paulus spraken daarom over DE leugen.  

 

Samenvatting 

Een samenvatting van wat de Bijbelschrijvers over het woord leugen 

zeggen zou er zó kunnen uitzien.  

In Johannes 8:44 gaat het om de leugen uit het paradijs: “Jij, mens, zult 

als God zijn”.  

Romeinen 1:25 spreekt over diezelfde leugen, die ten grondslag ligt aan 

elke vorm van afgodendienst: Men vereert het schepsel naast, of in plaats 

van, de Schepper.  

De leugen uit Efeze 4;25  is hier een variant van, die zegt: “Dit leven is 

het enige dat er is. Doe wat je maar wilt, leg jezelf zo min mogelijk 

beperkingen op, schuif de dood zo lang mogelijk voor je uit en geniet 

maximaal”. Wie zo leeft vereert zichzelf en ontkent dat God een nieuwe 

mens zal scheppen.  

2 Thessalonicenzen 2:11 spreekt over een toekomstige wereldleider. Die 

zal zeggen: “Ik ben de enige die werkelijk uit de doden is opgestaan, ik 

ben de enige ware god”. In 1 Johannes 2:22 wordt gesproken over de 

leugen die voor deze wetteloze de weg baant. Die leugen zegt: “Er heeft 

nog nooit een mens op aarde geleefd die de Messias was. Jezus was niet 

de Zoon van God. De mensheid moet haar problemen zelf oplossen”.  

In Openbaring 21:27 spreekt Johannes over “leugen doen”. Daarmee 

bedoelt hij: “leven alsof je zelf god bent”.  En in het laatste hoofdstuk van 

de Bijbel worden mensen genoemd die “leugen liefhebben en doen” 

(Openbaring 22:15). Zulke mensen verheugen zich over de gedachte dat 

ze aan niemand verantwoording schuldig zijn, en richten hun leven zó 

in.  
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Een gangbare misvatting 

In christelijke kring wordt er dikwijls gezegd: “Geld, macht, seks en vermaak 

worden afgoden als ze té belangrijk voor je zijn”. Toen ik jong was werd er 

gewaarschuwd voor de bioscoop en voor TV, en tegenwoordig voor 

smartphone en internet. Men zegt: “Voor je het weet ga je er teveel in op. Dan 

worden het afgoden”. Daar is wel iets van waar, maar dat is niet de manier 

waarop de Bijbel over afgoden spreekt. De Bijbel zegt nooit: “Besteed minder 

tijd aan Baäl”, of: “Offer niet meer dan één maal per week aan Astarte”. De 

Schrift roept ons op om totaal  te breken met elke afgod! En wie al zijn tijd en 

energie besteedt aan het verwerven van geld, macht, genot of plezier dient niet 

zulke dingen als afgoden – hij offert aan zichzelf. Afgodendienst is dus in 

wezen altijd een variant van de eerste leugen: “U zult als god zijn”.  

 

Ook de afgoden uit de Oudheid werden vereerd uit eigenbelang. Door het 

brengen van een afgodenoffer dacht men de toekomst naar zijn hand te 

kunnen zetten. Men streefde naar overvloed, vruchtbaarheid, vrede en 

voorspoed en meende zich daarvan te verzekeren door de goden van de oogst, 

de vruchtbaarheid of de overwinning te vereren. In feite diende men zichzelf. 

Maar achter die verering gingen boosaardige wezens uit de onzichtbare wereld 

schuil (Psa.96:5 LXX, 106:37-38, 1 Kor.10:20). De goden van de volken zijn 

demonen, zegt de Bijbel. En hoewel we dat niet graag horen, is dat nog altijd 

zo. 

 

Kernvragen 

De kernvragen die elk mens moet beantwoorden, zijn dus in feite heel 

eenvoudig. 

 

Voor wie leef je? ... Voor God of voor jezelf? 

Op wie vertrouw je? ... Op God of op jezelf? 

Wie bepaalt jouw toekomst? ... God of jijzelf? 

Wie kan en zal de aarde redden? ... God of jijzelf? 

 

Als je in je antwoord op deze vragen naar jezelf verwijst, dan is jou een 

zware last opgelegd:  

Dan ben je verplicht om in je korte leven zoveel mogelijk te genieten en 

jezelf zoveel mogelijk te verwerkelijken (je leeft immers maar één keer). 
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Dan heb je altijd vertier nodig om maar niet te hoeven denken aan je 

onvermijdelijke definitieve einde. 

Dan is het jouw eigen schuld dat je niet hoger geklommen bent op de 

maatschappelijke ladder en dat je lichamelijke gebreken krijgt. 

Dan had je er eigenlijk maar beter niet kunnen zijn (want je bent een 

bedreiging voor de planeet).  

 

Alleen de waarheid kan je van die zware last verlossen. Wie de leugen 

dat hij zijn leven in zijn eigen hand heeft van zich afwerpt, komt in de 

vrijheid te staan. 

 

Er is één God, de almachtige Schepper, die wij mogen verheerlijken en 

danken (Romeinen 1:21-25).  

Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil (Efeze 1:11)  

Hij heeft ook jou gewild en gemaakt (Efeze 1:4). 

Je bent van Hem, Hij zorgt voor je (Romeinen 14:4, 1 Petrus 5:7). 

Binnen de kaders die Hij heeft aangegeven mag je genieten van alles wat 

Hij je geeft (1 Timotheüs 6:17).  

Je mag al je zorgen bij Hem brengen en rust hebben (Mattheüs 11:29).  

 

De toekomst van de leugen 

De nabije toekomst ziet er volgens 2 Thessalonicenzen 2 niet bepaald 

rooskleurig uit. Aan het eind van het huidige boze wereldtijdperk zal de 

leugen buitengewoon sterk worden. De oorspronkelijke Griekse tekst 

zegt:  

 

“En door dit zal DE God hun kracht van dwaling zenden om 

DE leugen te geloven” (vers 11).  

 

“Door dit” slaat in Paulus’ betoog terug op tekenen en wonderen die de 

satan volgens vers 9 en vers 10 zal verrichten om de mensheid te doen 

geloven dat de heerser over het laatste wereldrijk god is. ”DE leugen” 

waarover de Bijbel spreekt, is tijdens de hele wereldgeschiedenis 

verkondigd. Maar wanneer de dag van de Heer aanbreekt, zal de 

Schepper die dwaling zo’n kracht verlenen dat vrijwel iedereen er van 

overtuigd wordt, dat de mens alwetend, almachtig en onsterfelijk is 
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geworden. Het beest uit de zee zal worden beschouwd als het zichtbare 

toonbeeld van een mens die het goddelijke evolutiestadium heeft 

bereikt. 

 

In Zijn boodschap voor de gemeente van Filadelfia spreekt de opgestane 

Heer over diezelfde tijd. Hij zegt tegen haar, dat  

 

“Het uur van de verzoeking over het hele aardrijk zal komen, 

om te verzoeken hen die op de aarde wonen” (Openbaring 

3:10).  

 

“Uur van de verzoeking” betekent: het moment van de test, het tijdstip 

van de beproeving. In dat uur zal de Schepper laten zien voor wie de 

mensen willen buigen: voor Zijn tegenstander (die zegt dat de mens god 

geworden is), of voor Hém. Dat uur zal niet alleen komen over Israël, 

maar over “het hele aardrijk”, over de hele mensenwereld. In het Grieks 

staat hier het woord oikoumenee. 

 

Het einde van de leugen  

Volgens de Bijbel zal de wereldgeschiedenis uiteindelijk echter beslist 

NIET met dwaling en met leugen eindigen. Integendeel! De profeet 

Jesaja heeft over Gods grote einddoel gezegd: 

  

“De HEERE van de legermachten... zal op deze berg [= de Sion] 

verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken 

omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 

Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere HEERE zal de 

tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk 

wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft 

gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; 

wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is 

de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons 

verheugen en verblijden in Zijn heil” (Jesaja 25:6-7, HSV) 

 

In deze profetie komen allerlei lijnen uit de Bijbel samen, bij voorbeeld 

de lijnen die in de Psalmen klinken. Met de leugen zal het eens voorgoed 
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afgelopen zijn. Alle volken zijn nu nog verblind maar de HEERE zal die 

verblinding uiteindelijk totaal wegnemen. Ze zullen tot erkentenis van 

de waarheid komen en God als hun Verlosser en Redder gaan dienen, 

Hem gaan vereren en prijzen. De HEERE zal de dood volledig opheffen. 

Hij zal de tranen van elk gezicht afwissen. En zijn volk Israël zal nooit 

meer het voorwerp van schande en smaad zijn.  

 

Op zo’n blijde toekomstverwachting kun je alleen maar “Amen” zeggen. 

De leugen zal niet het laatste woord hebben. Zó zal het eens zijn. Ook al 

lijkt het er nu nog helemaal niet op. 

 

*  *  *  *  *  *  * 


