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De toekomstige autoritaire elite 

 

"De meerderheid heeft alleen nog maar de twee arme waarden van de 

persoonlijke vrede en welvaart over. Zal men met zulke waarden 

opkomen voor de vrijheden? Zullen ze niet stap voor stap die vrijheden 

opgeven, zolang hun eigen persoonlijke vrede en welvaart in stand wordt 

gehouden, zolang de goederen worden afgeleverd?” (…)  

 

“De politiek is voor een groot deel niet meer een zaak van idealen – in 

toenemende mate lopen de mensen niet meer warm voor de waarden 

van vrijheid en waarheid – maar van het voorzien van het kiezersvolk 

van een laagje persoonlijke vrede en welvaart. De politici weten dat ze 

hun gang kunnen gaan zolang de mensen deze dingen hebben, of op zijn 

minst een illusie ervan”. (…) 

 

“Als we nadenken over de komst van een elite, een autoritaire staat, die 

het vacuum moet vullen dat ontstaan is door het verlies van de 

christelijke principes, moeten we niet zo naïef zijn te denken aan de 

modellen van Stalin en Hitler. We moeten eerder denken aan een 

manipulerende autoritaire regering. De moderne regeringen hebben 

vormen van manipulatie tot hun beschikking die de wereld nooit eerder 

heeft gekend (…), psychologische technieken, (…) technieken van de 

biologische wetenschap (…) de nieuwe manieren waarop sommige media 

ons gedrag beïnvloeden” (…)  

 

“Op dat punt zullen de woorden links of rechts geen verschil maken. Het 

zijn slechts twee wegen die naar hetzelfde doel leiden. Er is geen verschil 

tussen een autoritaire regering van rechts of van links: de resultaten zijn 

gelijk. Een elite, een autoritaire regering, zal langzamerhand een vorm 

aan de maatschappij opleggen zodat er geen chaos ontstaat. En de 

meeste mensen zullen het aanvaarden – uit verlangen naar persoonlijke 

vrede en welvaart, uit apathie, en uit verlangen naar orde om het 

functioneren van een politiek systeem, de economie en de zaken van het 

dagelijks leven goed mogelijk te laten zijn. Dat is precies wat Rome deed 

met Caesar Augustus”.  
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“Edward Gibbon zei in zijn boek "The History of the Decline and  Fall of 

the Roman Empire" (1776-1788) dat Rome in zijn laatste dagen 

gekenmerkt werd door vijf eigenschappen: 

 

In de eerste plaats een toenemende liefde voor show en luxe (dat is 

welvaart); 

In de tweede plaats een steeds groter wordende kloof tussen de erg 

rijken en de erg armen (dit kan zowel gelden voor landen in de familie 

van de naties als binnen een enkele natie); 

In de derde plaats een geobsedeerd zijn door sex; 

En in de vierde plaats buitenissigheid in de kunst onder het mom van 

originaliteit en creativiteit; 

In de vijfde plaats een toenemend verlangen om op de zak van de staat 

te teren. 

 

Het klinkt allemaal zo vertrouwd"  

 
[Ontleend aan: Francis A. Schaeffer, "How Should We Then Live? – The Rise and Fall of 

Western Civilization" Old Tappan, NJ: Fleming H Revell Co., 1976 – Nederlandse 

vertaling: “Hoe zouden wij dan leven? Over opkomst en verval van de westerse cultuur”. 

Nijkerk: Uitgeverij G.F.Callenbach bv, 1977, p.211,212,213,231,212] 

 


