Zo’n groot geloof

Van allerlei vooraanstaande personen uit de kerkgeschiedenis wordt
beweerd dat ze een groot geloof bezaten. Maar wat beschouwt God als
een groot geloof? Binnen de Bijbel komt de uitdrukking “een groot
geloof” maar op drie plaatsen voor '. Van twee personen die Hij
ontmoette heeft de Here Jezus gezegd dat ze een groot geloof bezaten.
De ene persoon was een man en de ander was een vrouw.

Een ontmoeting in Kapernaiim

Het verslag van de ontmoeting van de Here met de eerste persoon begint
met de mededeling dat Hij de stad Kapernaiim binnenging (Mattheiis
8:5). In die stad aan het meer van Galiléa was de Here gaan wonen
(Matthetis 4:13), dus is het niet verbazend dat Hij er bij deze gelegenheid
heenging. Toen Hij de stad inliep, kwam Hem een “hoofdman over
honderd” tegemoet, een Romeinse centurio. Het was vermoedelijk de
officier die het bevel voerde over het garnizoen in Kapernatim. Deze
man had hart voor zijn ondergeschikten, want hij zei tegen Jezus:

“Heer” [dat wil zeggen: Meneer], “mijn knecht ligt thuis
verlamd en lijdt vreselijke pijn” (Mattheis 8:6, Telos).

Het Griekse woord pais, dat in onze Bijbels als “knecht” is vertaald, kan
ook “kind” of “jongen” betekenen. Uit het bepaald lidwoord in de
oorspronkelijke Griekse tekst blijkt in ieder geval dat de zieke van het
mannelijk geslacht was. En in het Lukasevangelie wordt verteld dat het
ging om een slaaf (Lukas 7:3).

Wat in de beschrijving van Matthelis opvalt, is het feit dat de officier
geen enkel verzoek tot de Here richt. De hoofdman zei niet: “Ik heb
gehoord dat u zieken kunt genezen. Genees mijn knecht alstublieft. Kom
met me mee en leg hem de handen op”. De hoofdman maakte zijn nood

' In Matthetis 8:10, Mattheiis 15:28 en Lukas 7:9.



bekend, maar hij liet het aan de Here over om te beslissen wat er moest
gebeuren.

Voor ons is deze houding van een Romein, die niet tot het volk van God
behoorde (Lukas 7:4-5), een beschamend voorbeeld. Veel van onze
gebeden klinken alsof we God willen voorschrijven wat Hij moet doen, of
Hem aan Zijn plicht willen herinneren. De Almachtige zou dit of dat nu
toch wel onmiddellijk moeten doen. Als we z6 bidden, dan ontbreekt bij
ons het gepaste ontzag voor onze Schepper. De hoofdman had diep
ontzag voor de Here, en stelde zich nederig op.

De reactie van de Here Jezus was verrassend. Hij zei meteen:
“TIk zal komen en hem genezen” (Matthets 8:7, Telos).

Joden kwamen niet graag in het huis van een Romein, omdat ze zich in
ritueel opzicht niet wilden verontreinigen (Johannes 18:28, Handelingen
10:28). Het is dus verbazingwekkend dat de Here onmiddellijk aanbood,
om met de officier mee te gaan. Blijkbaar had Hij er geen moeite mee om
het huis van deze Romein te betreden. Bij een latere gelegenheid ging de
Here niet direct op het verzoek van een buitenlander in. Hij zei toen, dat
Hij alleen gezonden was tot de verloren schapen van het huis van Israél
(Matthetis 15:42).

Het geloof van de hoofdman
Hoewel de reactie van de Here buitengewoon vriendelijk was, maakte de
hoofdman toch bezwaar. Hij zei:

“Heer, ik ben niet belangrijk genoeg dat U onder mijn dak
binnenkomt, maar spreek slechts met een woord, en mijn
knecht zal gezond worden” (Mattheiis 8:8, Telos).

Op de uitspraak dat hij niet belangrijk genoeg was voor een bezoek van
de Heer liet de hoofdman volgen:



“Want ook ik ben een mens onder gezag [van anderen] en heb
soldaten onder mij; ik zeg tot deze: Ga! En hij gaat, en tot een
ander: Kom! En hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit! En hij doet
het” (Matthetis 8:9, Telos).

In de meeste Bijbelvertalingen staat: “Want ook ben een mens onder het
gezag van anderen”. Maar de woorden “van anderen” staan niet in de
oorspronkelijke Griekse tekst. Ze zijn door de vertalers ingevoegd, en die
invoeging is onterecht.

“Een mens onder het gezag van anderen” betekent: een mens onder het
gezag van andere mensen. In het geval van de centurio klopte dat: hij
was ondergeschikt aan hogere officieren en aan de keizer. Maar in het
geval van de Here Jezus klopte dat niet. Hij was niet aan andere mensen
onderworpen, maar alleen aan Zijn hemelse Vader (Johannes 5:19). “Van
anderen” mag daarom niet aan de tekst worden toegevoegd.

De centurio zei: “Want OOK IK ben een mens onder gezag” (Matth.
8:9a). Volgens hem was de Here net als hijzelf “een mens onder gezag”,
dat wil zeggen: een gezant met volmacht, die optrad namens zijn zender.
Als de centurio een bevel gaf, dan sprak hij namens de keizer wiens
gezag hij vertegenwoordigde. De Here Jezus sprak en leerde namens de
Schepper. Als Hij iets zei, was het God die sprak want Hijj
vertegenwoordigde Zijn hemelse Vader. Als de hoofdman tegen iemand
zei: “Ga”!, dan ging die. Als hij zei: “Kom”!, dan kwam men, en als hij zei:
“Doe dit!” dan werd het gedaan (Matth. 8:9b). De man redeneerde als
volgt:

“Als een gezant van de keizer (zoals ik) zéveel gezag heeft dat al zijn
bevelen uitgevoerd worden, dan heeft een gezant van de Schepper beslist
nog veel gréter gezag. Op een bevel van Hem zal mijn knecht beslist

herstellen, de ziekte zal wijken. Een bevel van Hem is immers een bevel van
God!”

De Heer bezit werkelijk het gezag, dat deze Romein hem toeschreef,
want Hij is het vleesgeworden Woord van God. Ziekte, koorts en



demonen weken op Zijn bevel (Matth. 4:23, 8:15, 8:32). Als Hij de wind
en de zee bestrafte, werden ze stil (Matth. 8:26). Zijn stem wekte
gestorvenen tot leven, zoals de jongeman uit Nain en zijn vriend Lazarus
uit Bethanié (Luk. 7:14, Joh. 11:43-44). In de toekomst zal de “mens van de
zonde”, de “wetteloze”, door Zijn adem worden uitgeschakeld wanneer
Hij verschijnt (2 Thess. 2:8, Jes. 11:4, 30:33). De stem van de Here kan
over leven en dood beschikken. Zijn stem zal alle doden eens tot leven
wekken. Door Zijn stem zullen ze uit hun graven worden geroepen, maar
niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde en tot zijn eigen
bestemming (Joh. 5:28-29). Want de Here is de Zoon van God en de
Eersteling van hen die ontslapen zijn (1 Kor. 15:20).

De hoofdman dacht:

“Omdat U als Gezant optreedt namens de Schepper, hoeft U niet naar mijn
huis te komen om mijn knecht te genezen. Een enkel woord van U is
daarvoor genoeg. Ik ben niet waard dat U mij bezoekt. Op Uw bevel zal de
ziekte onmiddellijk wijken”.

Verwondering bij de Here Jezus
Toen de hoofdman dat zei, verwonderde de Here Jezus zich, en zei tegen
Zijn discipelen:

“Voorwaar Ik zeg u, bij niemand heb Ik zo'n groot geloof in
Israél gevonden” (Matthets 8:10, Telos).

Dit is de allereerste tekst in het hele Nieuwe Testament waar over geloof
wordt gesproken. Van deze tekst mogen we dus verwachten dat hijj
duidelijk maakt, wat geloof is. Wij denken vaak, dat geloof hetzelfde is
als Godsvertrouwen. En in zekere zin is dat ook zo. Maar
Godsvertrouwen dat niet berust op Gods openbaring grenst aan
zelfbedrog. Ook kan zulk vertrouwen een vaag gevoel zijn, dat met het
Bijbelse geloof niets gemeen heeft. We kunnen God bijvoorbeeld
beschouwen als een onpersoonlijke kracht die alles doordringt en die
alles in een eindeloze kringloop laat terugkeren. Uit de geschiedenis van
de hoofdman blijkt, dat de Bijbel een scherpe omschrijving geeft van



geloof. Bijbels geloof is vertrouwen in een bode van God en in het woord
dat die bode namens Hem spreekt. Zo'n bode kan een profeet zijn uit het
Oude Testament, de Messias of een apostel van de Messias.

De hoofdman besefte dat de Heer sprak en handelde met Goddelijk
gezag. Maar Israéls leiders zeiden dat de Here Zijn wonderen deed door
Beélzebul. En zelfs de discipelen van de Here Jezus beseften nog niet wie
hun Meester was (Matth.8:27, 10:25, 12:24). Voor de hoofdman was een
enkel woord van de Heer genoeg. Maar in Israél wilde men tekenen zien.
De hoofdman had dus een groter geloof dan Israél op dat moment bezat,
en zelfs een groter geloof dan de discipelen. Want hij besefte beter Wie
de Here Jezus was en welk gezag Zijn woord bezat dan de mensen die
Jezus volgden. Toen de discipelen eens in een storm terecht kwamen
werden ze radeloos. Maar de hoofdman zei: “U hoeft maar een woord te
spreken, en alles komt goed”.

Wat geloof inhoudt

Uit de geschiedenis van de hoofdman blijkt dat een gelovige beseft dat
de Here Jezus door God is gezonden, en spreekt met Goddelijk gezag. De
menigten in Israél vroegen eens aan de Here:

“Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God werken?”
(Johannes 6:28, Telos).

Waarop de Here antwoordde:

“Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem die Hij heeft
gezonden” (Johannes 6:29, Telos).

Wie gelooft beseft dat Jezus door God is gezonden en dat God door Zijn
Zoon spreekt. Bij het graf van Lazarus zei de Here tegen Zijn Vader:

“Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar ter wille van de
menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij
geloven dat U Mij hebt gezonden” (Johannes 11:42, Telos).



De Here gaf dus onderwijs met de bedoeling dat de mensen zouden
geloven dat Hij door God was gezonden. In het Johannesevangelie staat
ook:

“Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van
Zijn discipelen gedaan, die niet geschreven in dit boek; maar
deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus,
de Zoon van God, en opdat u, gelovend, [het] leven hebt in
Zijn Naam” (Johannes 20:30-31, Telos).

Volgens de evangelieschrijver Johannes is geloof dus het besef dat Jezus
de Messias is, de Zoon van God. In de Bijbel staat geloof tegenover zien.

“Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen”

zegt de apostel Paulus in 2 Kor.5:7. En de schrijver van de Hebreeénbrief
noemt het geloof

“[de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat
men niet ziet” (Hebreeén 1n:1, Telos).

De Here Jezus prees mensen gelukkig die niet gezien zouden hebben en
toch zouden geloven (Joh.20:29). De hoofdman bezat zulk geloof. Hij
vond het niet nodig om te zien dat zijn knecht beter werd. Zodra de
Heer tegen hem zei:

“Zoals u geloofd hebt, laat het u gebeuren”

ging hij met vertrouwen naar huis (Matth. 8:13). De belofte van de Here
Jezus was voor hem genoeg. Wie gelooft vertrouwt op het woord van de
Here Jezus.

Een toekomstprofetie
Op Zijn uitspraak dat de hoofdman een groot geloof bezat liet de Here
Jezus volgen:



“Ik zeg u echter, dat velen zullen komen van oost en west en
met Abraham, Izadk en Jakob zullen aanliggen in het
koninkrijk der hemelen; de zonen van het koninkrijk echter
zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis; daar zal
het geween zijn en het tandengeknars” (Matthels 8:11-12,
Telos)

De Here beschouwde de reactie van de hoofdman als een voorteken van
wat er eens zal gaan gebeuren (Matth. 8:11-12). Er zullen velen komen
“van oost en west”, die net als Abraham, Izak en Jakob op Hem hebben
vertrouwd (Matth. 8m11). Zij zullen het koninkrijk der hemelen
binnengaan. Maar godsdienstige mensen die de Heer gering hebben
geschat of hebben afgewezen, zullen het rijk worden uitgegooid. En
omdat ze dachten dat ze eervolle burgers van het rijk waren, zullen ze op
dat moment erg boos zijn! (Matth. 8:12). Wanneer het rijk van God
komt, zullen er mensen ingaan van wie je dat niet had verwacht. En er
zullen mensen worden uitgesloten van wie je dat ook beslist niet had
verwacht.

Een ontmoeting in Libanon

Ook tegen iemand anders heeft de Here Jezus eens gezegd dat die een
groot geloof bezat. Toen de Here zich eens buiten Galilea bevond, in de
landstreek van Tyrus en Sidon (dat wil zeggen: in het huidige Libanon)
kwam er een “Kananese” vrouw naar Hem toe. Het Griekse woord
Chanaanaios betekent letterlijk: “Kanaanitisch”. Ze behoorde tot de
volken die Israél tijdens de intocht in het beloofde land had moeten
uitroeien of verdrijven. Deze vrouw sprak de Heiland aan als “Zoon van
David”. Ze geloofde dat Hij de Messias was. Ze maakte haar nood bekend
(haar dochter was bezeten), en vroeg of de Here zich over haar wilde
ontfermen. Ze riep:

“Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David! Mjn dochter is
ernstig bezeten” (Matthetis 15:22, Telos).

Maar ze schreef de Here niet voor, hoe Hij haar barmhartigheid moest
bewijzen.



Het gesprek dat daarop volgde

De Here reageerde in dit geval afwijzend. Eerst “antwoordde Hij haar
geen woord” (Mattheiis 15:23) en toen Zijn discipelen aan Hem vroegen
om haar weg te sturen, zei Hij tegen haar:

“Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis
Israéls” (Matthets 15:24, Telos).

Door die afwijzende woorden liet de vrouw zich niet afschepen. Ze boog
zich voor de Heiland neer en zei: “Heer, help mij!” (Matth.15:25). Waarop
de Here antwoordde:

“Het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het
de honden voor te werpen” (Mattheiis 15:26, Telos).

Daarop reageerde zij met de tegenwerping:

“Jawel, Heer, want ook de honden eten van de kruimels die
van de tafel van hun meesters vallen” (Matth. 15:27, Telos).

Als deze geschiedenis ter sprake kwam, meende ik altijd dat de vrouw
voortborduurde op de beeldspraak van de Here en een slimme uitvlucht
bedacht. Ze beaamde wat de Here zei, maar bracht direct een argument
naar voren dat inhield dat Hij haar toch zou kunnen helpen. “Zeker,
heer, het is niet goed om brood dat voor de kinderen is bestemd aan de
honden te geven. Maar er valt toch wel eens een kruimeltje van de tafel
af, en zulke kruimels mogen de honden toch wel opeten?”

Later zag ik in dat de reactie van de vrouw een diepere betekenis heeft.
Want ze noemde de Here de Bezitter (of “Meester”) van de honden. Dat
wil zeggen: de wettige Eigenaar van de volken, Die ook voor die volken
zorgt. Joden duidden de heidenen immers aan als honden.

Het geloof van de vrouw
Toen de Here zei:



“O vrouw, groot is uw geloof, moge u gebeuren zoals u wilt”
(Matthetis 15:28),

ging ze met vertrouwen naar huis en vond haar dochter gezond (Matth.
15:28, Mar. 7:30). Ze geloofde de Here op Zijn woord. Zijn belofte was
voor haar genoeg. Deze heidense vrouw bleek dus een groot inzicht te
hebben. Ze wist wie de Here Jezus was en wat Hij zou gaan doen. Ze
noemde Hem de “Zoon van David” en de “Bezitter van de honden”, de
Messias die over de volken zal regeren. Ze zag uit naar het komende rijk,
waarin de Here zal heersen van zee tot zee en de satan zal zijn
gebonden. En ze vertrouwde op de kracht van Zijn woord. Ze geloofde
dat als de Here het zei, de demon haar dochter beslist zou verlaten.
Want de Messias zal de satan eens binden en met al zijn trawanten in de
afgrond opsluiten.

Klein en groot geloof

In de Bijbel is er ook sprake van “kleingelovigen”(Matth. 6:30, 8:26, 16:8;
Luk. 12:28). Die menen dat het gezag van de Messias beperkt is, of ze
twijfelen aan de zorg van de hemelse Vader. De discipelen raakten in
paniek toen ze in een hevige storm terecht kwamen, en dat is volstrekt
begrijpelijk. Op bepaalde momenten zijn we allemaal “kleingelovig”. Als
we door ernstige en onverwachte gebeurtenissen worden getroffen, blijkt
ons geloof dikwijls niet veel voor te stellen. Groot geloof beseft dat aan
de Heer “alle macht is gegeven in hemel en op aarde” (Matth. 28:18). Ook
al zien we daar nog niets van.

Samenvatting

De centurio uit Kapernaiim beschouwde de Here Jezus als een gezant
van de Schepper die sprak met Goddelijk gezag. In vergelijking met de
Here schatte hij zich gering, want hij was maar een gezant van de keizer.
Ook Johannes de doper schatte zich gering in vergelijking met de
Messias. De hoofdman zei dat hij het niet waard was dat de Messias zijn
huis binnenkwam, en Johannes riep uit dat hij het niet waard was om de
riemen van de sandalen van de Messias los te maken (Mar. 1:7). Een
enkel woord van Christus was voor de hoofdman genoeg, want hij was



van de kracht van dat woord volledig overtuigd. Daarom bezat hij een
“groot geloof”, en is hij voor ons een voorbeeld.

De Kananese vrouw beschouwde de Here als de Zoon van David en de
Bezitter van de volken, die zich eens over die volken zal ontfermen en
hen zal bevrijden uit de greep van de satan. Een belofte van Christus was
voor haar genoeg, want ze geloofde dat Hij elke demon kon bevelen.
Daarom bezat zij een “groot geloof”’, en is ze voor ons een voorbeeld.
Ook de demonen die ons gevangen houden zullen op Zijn bevel eens
wijken! Nu worden er door christenen nog allerlei leringen verkondigd
die leringen van demonen zijn (1 Tim.4:1), en de regeringen van de
volken worden misleid door de satan (Openb.12:9, 20:3, 20:8). Maar
daaraan zal de Messias eens een einde maken.

Bij “een mens met groot geloof’ denken wij aan een persoon, die op
grond van zijn of haar visie iets groots tot stand heeft gebracht: de
stichter van een zendingsorganisatie, een onderwijsinstelling, een
politieke partij, een ziekenhuis, of een kloosterorde. Of aan een
reformator. Maar volgens de Bijbel is geloof niet groot omdat het tot
geweldige prestaties leidt. De Bijbel verstaat onder een groot geloof: het
besef dat Jezus, de Zoon van God, door Zijn Vader is gezonden en met
volmacht is bekleed. Zodat we volledig op Zijn woord kunnen
vertrouwen. Zelfs iemand die volstrekt hulpeloos is en die helemaal niets
tot stand kan brengen: een verlamd mens in een rolstoel, een
verstandelijk gehandicapte, of een bedlegerige bejaarde kan een groot
geloof hebben. Juist ztilke mensen kunnen er absoluut van overtuigd zijn
dat ze in de toekomst, door een enkel woord van de Here Jezus, zullen
worden bekleed met onvergankelijke heerlijkheid. En hun geloof zal niet
worden beschaamd.
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