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De koningen van de aarde 

 

Een tijdje geleden werd door een artikel dat ik toevallig tegenkwam mijn 

aandacht gevestigd op de Bijbelse uitdrukking "de koningen van de 

aarde". Dus begon ik een aantal Bijbelpassages te verzamelen die deze 

uitdrukking (of een vergelijkbare uitdrukking) bevatten. Wat zegt de 

Bijbel hierover? 

 

1. God is Heer over de koningen van de aarde. 

Geen enkele koning mag regeren zoals hij wil. Deuteronomium 17:14-20 

bevat al specifieke gedragsregels voor koningen. In het bijzonder moet 

de koning de Bijbel kopiëren en er dagelijks in lezen "om de HEERE, zijn 

God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze 

verordeningen in acht te nemen d0or ze te houden." (vs. 19). 

 

De koning moet verantwoording afleggen aan God; en God oordeelt 

koningen. Dit zou duidelijk moeten zijn voor elke Bijbellezende christen. 

Niettemin, een paar citaten over dit onderwerp: 

 

"[God] die de adem van vorsten als druiven afsnijdt, Die 

gevreesd is bij de koningen van de aarde." (Psalm 76:13) 

 

"De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen, alle 

koningen van de aarde Uw heerlijkheid." (Psalm 102:16) 

 

"Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van 

de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op 

de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als 

gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een 

gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien 

worden." (Jesaja 24:21-22) 

 

"... Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der 

aarde..." (Openbaring 1:5) 
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"En de koningen van de aarde (...) verborgen zich in de grotten 

en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de 

bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het 

aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van 

het Lam!" (Openbaring 6:15-16) 

 

Met betrekking tot Jesaja 24 en Openbaring 6 vragen wij ons af, waarom 

God boos is op de koningen der aarde en waarom zij als gevangenen in 

een kerker geworpen moeten worden. Als antwoord gaan we over tot het 

volgende punt: 

 

2. De koningen van de aarde zijn in opstand tegen God. 

 

"De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten spannen 

samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde..." (Psalm 2:2, 

zie ook Handelingen 4:26). 

 

In de Openbaring wordt dit thema verder uitgewerkt. De koningen van 

de aarde zijn verbonden met de "Hoer van Babylon" en het "Beest": 

 

"Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die 

aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de 

aarde hoererij bedreven..." (Openbaring 17:1-2, zie ook 18:3) 

 

"En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke 

heerschappij voert over de koningen van de aarde." 

(Openbaring 17:18) 

 

"En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 

bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het 

paard zat [Jezus], en tegen Zijn leger." (Openb. 19:19) 

 

En waarom rebelleren de koningen tegen God? Het laatste citaat laat dit 

het meest duidelijk zien: Ze staan onder leiding van het "beest", dat zelf 

als god aanbeden wil worden. En dus willen de koningen der aarde ook 
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kleine "goden" zijn. Hoe meer macht ze hebben, hoe meer ze nog willen 

verwerven. Ze zouden graag almachtig willen zijn. Ze willen niet aan de 

beperkingen onderworpen zijn die het Woord van God ook aan heersers 

oplegt. ("Laten we Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons 

werpen!" Psalm 2:3.) Ze willen zelf bepalen wat goed en kwaad, juist en 

onjuist is. 

 

Het Woord van God is de "band" of "teugel" die voorkomt dat heersers in 

de uitoefening van hun macht tiranniek of totalitair worden. In het oude 

Israël was het God zelf Die door Zijn directe tussenkomst deze "teugels" 

in Zijn hand hield. Aanvankelijk was er helemaal geen koning in Israël; 

maar God stelde, indien nodig, een door Hemzelf gekozen "rechter" aan; 

en daartussenin waren er ook tijden waarin er geen enkele persoon 

"regeerde". Toen de Israëlieten een einde aan dit systeem eisten en een 

koninkrijk wilden worden, waarschuwde God hen streng:  

 

"Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou 

zijn." (1 Samuël 8:7)  

 

Hiermee geeft God duidelijk aan hoe Hij over de koningen der aarde 

denkt: Een aards koninkrijk betekent de ontkenning van Gods 

koningschap. 

 

De schuld hiervoor ligt echter vaak niet alleen bij machtsbeluste 

koningen. In 1 Samuël 8 was het "de stem van het volk" die een 

koningschap eiste. Een soortgelijke situatie deed zich later voor:  

 

"De profeten profeteren leugens, de priesters heersen door 

hun handen; en Mijn volk heeft het graag zo." (Jeremia 5:31)  

 

Het lijkt misschien vreemd dat een volk bewust kiest voor een leven van 

uitbuiting, onderdrukking en godsdienstige manipulatie. In het licht van 

Milgrams experiment is het echter niet zo vreemd: dit lijkt feitelijk de 

basishouding te zijn van een meerderheid van de bevolking.  
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Daarom wordt de opkomst van tirannieke of immorele koningen in de 

Bijbel niet alleen geïnterpreteerd als een opstand van de koningen tegen 

God, maar ook als Gods oordeel over een goddeloos volk. Dit wordt 

duidelijk aan het einde van Samuëls toespraak in 1 Samuël 8:  

 

"U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, 

die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet 

antwoorden." (vs. 18) 

 

 Zo zegt God ook door Hosea (13:11):  

 

"In Mijn toorn gaf Ik u een koning, Ik nam hem weg in Mijn 

verbolgenheid." 

 

Wanneer het volk zich van God afkeert, dan staat God  het verschijnen 

van goddeloze en tirannieke heersers toe. Veel mensen hebben het nog 

niet gemerkt, maar we zijn nu weer net terug op dat punt. 

 

3. De koningen der aarde verrijken zich door goddeloze economi-

sche macht. 

Ezechiël zegt over Tyrus: 

 

"Toen uw waren van overzee kwamen, verzadigde u veel 

volken. Met uw vele bezittingen en uw handelswaar maakte u 

de koningen van de aarde rijk." (Ezechiël 27:33) 

 

In een breder tekstverband wordt de koning van Tyrus vergeleken met 

de gevallen engel die op God wilde lijken (Ezechiël 28:1-19). Dus ook hier 

hetzelfde thema als voorheen: de koningen van de aarde laten zich 

omkopen door de rijkdom van een kwade macht, die hen ertoe aanzet 

om in opstand te komen tegen God en om zichzelf tot kleine goden te 

maken.  

 

Openbaring spreekt op soortgelijke wijze over de "Hoer van Babylon": 
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"...en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de 

kracht van haar losbandig leven (...) En de koningen van de 

aarde, die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig 

geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, 

wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien." 

(Openbaring 18:3, 9) 

 

Heersers zijn omkoopbaar. De ware macht ligt daarom vaak niet bij hen, 

maar bij hun financiers. Deze, samen met de volledige 

gemonopoliseerde commerciële en financiële macht, worden in de 

aangehaalde passages met het beeld van de koning van Tyrus of de Hoer 

van Babylon beschreven. 

 

Grote economische crises worden vaak opzettelijk veroorzaakt door 

actoren achter de schermen. Niettemin bestaat ook hier het 

gerichtshandelen van God uit het feit dat Hij deze machinaties toelaat 

en zo de val van "Tyrus" of "Babylon" teweeg brengt. Misschien moet ik 

er hier op wijzen dat David Wilkerson ruim dertig jaar geleden in zijn 

profetische waarschuwingen Openbaring 18 toepaste op de hedendaagse 

Verenigde Staten. 

 

4. De koningen der aarde laten zich met propaganda verheerlij-

ken, terwijl ze het volk onderdrukken. 

Ja, staatspropaganda is niets nieuws, zoals Jezus getuigt: 

 

"De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht 

over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter 

moet dat niet zo zijn!" (Lucas 22:25) 

 

Dit is een zeer actueel thema. We worden nu geacht het als een zegen te 

aanvaarden dat de staat onbeperkt geld uitstort (zoals een 

"onvoorwaardelijk basisinkomen"), terwijl ze tegelijkertijd het werken 

sterk beperkt of zelfs verbiedt. (En dan hebben we het in dit verband nog 

niet eens over haar medische “weldaden”). Mensen zullen te laat 

bemerken dat er op grond van dit beleid straks nauwelijks nog goederen 

zijn die ze met deze “meevaller” kunnen kopen – of beter gezegd, dat 
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men geld niet kan opeten. Niet alleen lieten ze zich vrijwillig 

onderdrukken, de veronderstelde weldaden waren dat helemaal niet.  

 

__________________________________________ 

 

Kortom, we zien dat de Bijbel van de "koningen van de aarde"een 

overwegend negatief beeld schetst. Ze zijn in opstand tegen God, ze zijn 

verbonden met antigoddelijke machten en ze willen zichzelf tot goden 

maken. Daarom moet God hen oordelen. 

 

Waarom zegt Paulus dan in Romeinen 13:3-4 dat de overheid "Gods 

dienares" is tot lof van het goede en ter bestraffing van het kwade? Deze 

verzen zijn vaak uit hun verband gelicht om tirannie te rechtvaardigen. 

Maar in het licht van wat de Bijbel zegt over de koningen van de aarde, 

kan dat niet de strekking van deze verzen zijn. We moeten realistisch 

inzien dat de regeringen van deze wereld in opstand zijn tegen God en 

dat een regering die haar onderdanen onrechtvaardig behandelt, zich 

Gods toorn op de hals haalt. Deze achtergrond moet bij de interpretatie 

van Romeinen 13 absoluut in overweging worden genomen. 

 

Ik pretendeer niet het definitieve antwoord te hebben; Maar ik wil graag 

een paar suggesties doen: 

 

<i> Zelfs een goddeloze of immorele overheid kan het recht en de wet 

van God nog steeds gedeeltelijk handhaven. Zelfs een overheid die 

christenen en Joden vervolgt, kan roof en diefstal verder nog blijven 

bestraffen of maatregelen nemen om verkeersongevallen te voorkomen. 

In dat opzicht blijft zij dan verder optreden als "Gods dienares". Met 

andere woorden, de overheid dient God voor zover haar jurisprudentie 

in overeenstemming is met de Bijbelse normen. 

 

<ii> Waarschijnlijk spreekt Paulus hier dus niet over een feitelijke, maar 

over een gewenste toestand. Volgens Gods oorspronkelijke wil (die in 

deze zondige wereld echter dikwijls niet geschiedt) zou de overheid het 

goede moeten prijzen en het kwade moeten straffen, volgens Bijbelse 

normen (zie Deuteronomium 17, dat aan het begin van dit artikel 
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geciteerd werd). Als zij dat niet doet, kan zij misschien nog steeds "Gods 

dienares" worden genoemd, maar ze is dan een ongehoorzame dienares. 

Hoe dan ook, de stelling van Paulus mag niet worden geïnterpreteerd 

alsof de overheid het recht zou hebben om willekeurig haar eigen 

normen voor goed en kwaad vast te stellen, in tegenspraak met Gods 

Woord. 

 

<iii> Als redenen om zich aan de overheid te onderwerpen noemt Paulus 

allereerst "vrees" en het “zwaard". Dat wil zeggen: Onderwerping aan de 

overheid heeft allereerst een zeer pragmatische reden: wie zich ertegen 

verzet, riskeert zijn leven. 

 

Paulus was zelf een Romeins staatsburger en hij schrijft hier aan 

christenen in de hoofdstad Rome, die zich in de nabijheid van de keizer 

bevonden. Het is daarom heel goed mogelijk dat Paulus deze hele 

passage met een praktisch doel schreef: namelijk om christenen te 

waarschuwen dat ze niet met ondoordachte acties de toorn van de keizer 

op de hals moesten halen; en tegelijkertijd om aan de keizer en zijn 

omgeving duidelijk te maken dat christenen geen vijanden van de staat 

waren (De toenmalige keizer was Nero, die ongeveer zes jaar later 

werkelijk de eerste Romeinse christenvervolging in gang zette.) 

 

Opmerkingen bij <iii>: 

 

– Het voorbeeld van Jezus, van de apostelen, en van vele christenen in 

het Romeinse Rijk laat zien dat een christen in bepaalde situaties toch 

door burgerlijke ongehoorzaamheid zijn leven moet riskeren; namelijk 

wanneer het om de kern van het christelijk geloof gaat. 

 

– Maakte dergelijke ongehoorzaamheid hen dan tot vijanden van de 

staat? – Een legitieme regering heeft niets te vrezen van mensen die 

vreedzaam samenkomen om hun God te aanbidden en verder een eervol 

en rustig leven willen leiden. Maar een regering die zichzelf tot god wil 

maken, zal de Bijbelse God als een bedreigende concurrent beschouwen 

en Zijn navolgers beschuldigen van vijandigheid jegens de staat en 

misschien zelfs van plannen om haar omver te werpen. Zo'n regering zal 
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dan ook haar goddelijke aanspraken doen gelden door steeds nieuwe 

inbreuken op het privéleven van haar burgers te verzinnen om hen om 

steeds trivialere redenen van "ongehoorzaamheid" te kunnen 

beschuldigen. Ook dit is buitengewoon actueel... 

 

– Later in de tekst wordt als een andere reden voor onderschikking het 

‘geweten’ genoemd; maar pas nadat de voorwaarden duidelijk gemaakt 

zijn: mits de overheid het goede prijst en het kwade bestraft. De Bijbel is 

er echter duidelijk over dat beslissingen van het geweten over goed en 

kwaad op grond van Gods Woord genomen moeten worden, niet op 

grond van overheidsvoorschriften. 

 

<iv> Het is ook mogelijk dat Paulus hier niet naar de overheid als ‘Gods 

dienares’ verwijst, alsof de overheid daadwerkelijk volgens Gods wet zou 

handelen, maar veeleer in die zin als waarin God bijvoorbeeld 

Nebukadnezar aansprak als ‘Mijn dienaar’ (Jeremia 25:9; 27:6; 43:10). God 

had Nebukadnezar ertoe bestemd om Zijn oordeel over Israël en de 

volken uit te voeren. Nebukadnezar deed dit echter niet met de 

bedoeling om God te dienen, maar veeleer vanuit het streven om zijn 

koninkrijk en macht uit te breiden. Hij was dus een onbewust 

instrument in Gods hand en niet iemand die Hem bewust diende. 

(Behalve op de paar momenten die in het boek Daniël worden 

beschreven, waar Nebukadnezar de God van Israël uitdrukkelijk als de 

ware God erkende.) 

 

Op dezelfde manier kunnen de Romeinse keizers en de huidige 

regeringen worden beschouwd als "dienaren” of  “ dienaressen van God", 

in de zin dat ze met hun daden onbewust een door God vastgesteld plan 

uitvoeren  – zelfs met daden die ogenschijnlijk tegen God en zijn volk 

zijn gericht. In die zin heeft God zelfs aan het "beest" in Openbaring, de 

leider van de laatste en grootste opstand tegen Hem, "exousia" gegeven, 

("rechtmatig gezag") om zó te handelen als het doet (Openbaring 13:5, 

7). Dit verandert niets aan het feit dat deze personen respectievelijk 

instellingen, volgens de Bijbelcitaten in het eerste deel van dit artikel, als 

vijanden van God moeten worden beschouwd. 
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[ontleend aan: Christlicher Aussteiger, blog van Hans Rüegg, een in Peru woonachtige 

Duitstalige Zwitser, in het Nederlands vertaald. Bijdrage van 29 oktober 2021] 

 


