De staat is God niet!

In dit artikel wil ik in het licht van de Bijbel een van de huidige
megatrends onderzoeken. Een trend waar Bijbellezende christenen
vooral op zouden moeten letten.

“...En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht
gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan
dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? (...) “En
allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van
wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van
het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
Indien iemand oren heeft, laat hij horen” (Openbaring 13:3-4,

8-9)

Johannes ontving dit visioen tegen de achtergrond van het Romeinse
Rijk, waarvan de keizers zich als goden lieten aanbidden.

In het Romeinse Rijk werden vele goden vereerd. ledereen was vrij om
de goden te aanbidden die hij of zij verkoos. Alleen moest men
daarnaast deelnemen aan het verplichte ritueel van het branden van
een beetje wierook als een daad van aanbidding voor de keizer.

Dit was de reden waarom duizenden christenen als martelaren stierven.
Niet omdat ze [de Vader van onze Heer, Jezus]| Christus aanbaden; dat
was niet verboden. Maar ze weigerden naast Hem nog een andere god
te aanbidden, namelijk de keizer.

De aanbidding van de keizer was niet uitsluitend op hem persoonlijk
gericht. De keizer belichaamde de gehele instelling van het keizerrijk,
samengevat door het acroniem SPQR, "Senatus Populusque Romanus"
("de Senaat en het Romeinse Volk"). Voordat de keizers aan de macht
kwamen, was Rome een quasi-democratische republiek. Er was een
parlement, de Senaat; en er was een soort scheiding der machten. Toen



Rome een keizerrijk werd, bleven de democratische vormen voor de
uiterlijke schijn behouden. De Senaat bleef zijn functies uitoefenen;
maar de keizers manipuleerden de senatoren en zetten hen onder druk
om de wil van de keizer uit te voeren. Het Romeinse Rijk was een
militaire dictatuur vermomd als een democratie. Dit detail is van belang
om de huidige tijd te kunnen begrijpen.

De verering van de keizer betekende dus tegelijkertijd de erkenning van
het hele staatsapparaat als goddelijk. In de Bijbelse profetie verwijst het
"beest” niet naar een enkel individu. Het verwijst naar een rijk of een
regering, of beter gezegd, een heel regeringssysteem. Dit blijkt duidelijk
uit Daniéls visioen van de vier dieren (Daniél hoofdstuk 7).

De eerste christenen wisten heel goed dat geen mens of instelling de
plaats van God kan innemen. Daarom weigerden ze om wierook te
offeren aan de keizer.

Het visioen van Johannes is ook een profetie over het laatste tijdperk
véor de wederkomst van Jezus. Een "beest", vergelijkbaar met het
Romeinse Rijk, zal over de hele aarde heersen. En dit "beest" eist dat het
erkend wordt als God en als Redder van de wereld.

We moeten niet denken dat dit beest plotseling zal verschijnen en een
wereldwijde dictatuur zal vestigen. Als het op deze grove manier zou
optreden, zou de wereld in opstand komen. Integendeel, het beinvloedt
de wereldbevolking in dit opzicht om geleidelijk hun vrijheden en
rechten op te geven en het dier beetje bij beetje meer macht te geven. Al
tientallen jaren wordt de wereld blootgesteld aan een ongekende
propagandacampagne en hersenspoeling door overheden, de
massamedia (met de grote bedrijven en "sociale netwerken" die het
internet domineren) en het onderwijssysteem. De boodschap is altijd
dezelfde, hoewel in steeds nieuwe variaties:

"Het is de taak van de staat om alle problemen op te lossen.
Als iets niet werkt, als mensen lijden, als er onrecht is, wat
moeten we dan doen? Klagen bij de staat zodat die het



probleem kan oplossen. We hebben een sterkere overheid met
meer bevoegdheden nodig zodat die de problemen kan
oplossen." -

Als dit consequent in praktijk wordt gebracht, wat is dan het
eindresultaat? Duidelijk: een dictatuur. De regeringsvorm met de
grootste macht is de dictatuur.

Als we ons maar even konden bevrijden van de alomtegenwoordige
invloed van propaganda, dan zouden we inzien dat de staat in
werkelijkheid heel vaak problemen, lijden en onrecht veroorzaakt die
zonder haar tussenkomst niet zouden bestaan. Hoe sterker de staat
wordt, des te meer zullen deze problemen toenemen.

[Ontleend aan: Christlicher Aussteiger, blog van Hans Riiegg, een in Peru woonachtige
Duitstalige Zwitser, in het Nederlands vertaald. Bijdrage van 27 mei 2021. Helaas is het
slot van dit artikel, met actuele voorbeelden uit Peru en andere landen, van internet
verdwenen. |



