Recht snijden... maar niet verbreken!

Over het juiste gebruik van het Woord van God hebben de Here Jezus en
Zijn apostelen belangrijke dingen gezegd. 2 Timothelis 2:15 is een tekst
over dit onderwerp die dikwijls wordt aangehaald. Paulus schrijft daar:

“Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider
die zich niet hoeft te schamen, die het Woord van de waarheid
recht snijdt” (Telos).

Johannes 10:34-35 wordt minder vaak genoemd. De Here Jezus zei eens
tegen Joden die in de tempel bijeen waren gekomen:

“Staat er niet geschreven in uw wet: Tk heb gezegd: U bent
goden’? Als Hij hen goden noemt tot wie het woord van God
kwam (en de Schrift kan niet verbroken worden), zegt u van
Hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: U
lastert, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” (Telos)

Uit deze twee teksten zal elke lezer concluderen, dat het Woord van de
waarheid recht moet worden gesneden en dat het op schrift gestelde
woord van God niet kan worden verbroken. Maar wat bedoelde Paulus
met: “het Woord recht snijden”, en wat bedoelde de Here met: “de
Schrift kan niet verbroken worden”?

Recht snijden

Volgens het Grieks-Nederlands woordenboek van prof.G.J.M.Bartelink
betekent het werkwoord orthotomeoo, dat in de Telosvertaling als “recht
snijden” is weergegeven, “juist onderwijzen” wanneer het in figuurlijke
zin wordt gebruikt. Maar wat verstond Paulus onder het juiste onderwijs
van Gods Woord? In welk verband zei hij dat Timotheiis “het Woord van

de waarheid” recht behoorde te snijden?

In het voorafgaande gedeelte van zijn brief had de apostel gesproken
over de evangelieboodschap die God aan hem had toevertrouwd, een



boodschap die hij dikwijls omschreef als “het woord van de waarheid” .
Paulus schreef daar:

“Houd Jezus Christus in herinnering als uit [de] doden
opgewekt, uit [het] geslacht van David, naar mijn Evangelie,
waarin ik verdrukking lijd en zelfs boeien draag als een
boosdoener; maar het Woord van God is niet geboeid. Daarom
verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij
[de] behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is, met
eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar; want als wij
met [Hem] gestorven zijn, zullen wij ook met [Hem] leven; als
wij verdragen, zullen wij ook met [Hem] regeren; als wij
[Hem] verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; als wij
ontrouw zijn - Hij blijft trouw, want Zichzelf kan Hij niet
verloochenen” (2 Timotheis 2:8-13, Telos).

“Uitverkorenen” die God voor deze hoge positie heeft uitgekozen, zullen
het “woord van de waarheid”, de boodschap die in vers 11-13 wordt
omschreven, geloven en vasthouden, en de “behoudenis” (dat wil
zeggen: de redding) “die in Christus Jezus is” verkrijgen, “met eeuwige
heerlijkheid”. Zij zullen in de toekomstige eeuw de heerlijkheid
ontvangen die Christus Jezus nu al bezit. Ze zullen dan “levend gemaakt
worden”, dat wil zeggen: vanaf dat ogenblik onvergankelijk, onsterfelijk
en zondeloos zijn.

Volgens het evangelie dat Paulus verkondigde is Christus als Eersteling
uit de doden opgewekt (1 Korinthe 15:20). Maar de levendmaking van de
rest van de mensheid is nog toekomstig en zal verlopen in een aantal
“rangorden” (1 Korinthe 15:21-23). “Wie van Christus zijn”, de gelovigen,
worden levendgemaakt “bij [de Griekse tekst zegt: in] Zijn parousia” (1
Korinthe 15:23). De overigen zullen pas levend worden bij “het einde”:
wanneer het bestuur van Christus zijn doel heeft bereikt en Hij het
koningschap overdraagt aan Zijn Vader (1 Korinthe 15:24). Wanneer de

' 2 Korinthe 6:7, Efeze 1:13, Kolossenzen 1:5.



laatste rangorde is voltooid, zullen allen zijn opgestaan (1 Korinthe 15:22)
én levend zijn gemaakt (1 Korinthe 15:22), want Christus zal de dood te
niet doen (1 Korinthe 15:26).

Niet recht snijden
In de verzen die op 2 Timotheiis 2:15 volgen, legt Paulus uit wat hij met
het “recht snijden” van het woord der waarheid bedoelt. Hij schrijft daar:

“Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets *, want zij zullen
voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal
als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Hymenéiis en
Filétus, die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat
de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van
sommigen omverwerpen” (2 Timotheiis 2:16-18, Telos)

In het tekstverband noemt Paulus Hymenéis en Filétus als voorbeelden
van mensen die het woord van de waarheid niet “recht sneden” en
daardoor “uit het spoor van de waarheid” waren geraakt (2 Tim.2:8,
NBGs1). Deze mannen beweerden dat “de opstanding al had
plaatsgehad”. Door dit te beweren wierpen ze het geloof omver en
ontkrachtten ze “de hoop van het evangelie” (Kol.1:5-6). Ze plaatsten het
heilsfeit van de opstanding niet in de toekomst, maar in het verleden.
Daarmee veranderden ze de hoop die God ons heeft geschonken, in een
“wassen neus’ en het begrip opstanding in “leeg gepraat”. Want
gelovigen zullen pas opstaan bij de komst van de Messias in heerlijkheid
en tijdens Zijn op die komst volgende aanwezigheid > (1 Korinthe 15:21-

23).

*In de oorspronkelijke Griekse tekst staat voor “gezwets” het woord kenophoonias, dat
letterlijk “lege geluiden” (volgens het woordenboek: “leeg gepraat”) betekent. De
vertaling van het NBG uit 1951 zegt: “holle klanken”, en de Statenvertaling “ijdel
roepen”. Loze beweringen, waarachter geen realiteit schuilgaat.

> Het Griekse woord parousia dat in 1 Korinthe 15:23 is vertaald als “komst” betekent
letterlijk “aanwezigheid” of “tegenwoordigheid”. In Fil.2:12 is het zo vertaald.



Het tekstverband laat zien wat Paulus met het “recht snijden” of “juist
onderwijzen” van het woord bedoelde. Wie het woord recht snijdt,
plaatst heilsfeiten waarover de Bijbel spreekt op de juiste manier in de
tijd. De Messias is gekomen in vernedering, maar Hij is nog niet
gekomen in heerlijkheid. De Messias is als Eersteling opgestaan uit de
doden, maar wie Hem toebehoren zullen pas worden opgewekt “in Zijn
parousia”: bij Zijn komst in heerlijkheid en tijdens Zijn op die komst
volgende aanwezigheid op aarde. Wie ontkent dat de Messias in de
Persoon van de lijdende Knecht al is gekomen, snijdt het woord der
waarheid niet recht (vgl. 1 Joh.4:2-3). Maar wie beweert dat de Messias
als de lijdende Knecht is gekomen en 66k al is verschenen in heerlijkheid
om de Zijnen te doen opstaan, snijdt het woord evenmin recht (2
Tim.218).

Wél recht snijden

In de synagoge van Nazareth liet de Here Jezus eens zien, wat het “recht
snijden” van het profetische Woord inhoudt. Lukas heeft deze
gebeurtenis als volgt weergegeven:

“En Hij kwam in Nazareth waar Hij was opgevoed en ging naar
Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en
stond op om te lezen. En [het] boek van de profeet Jesaja werd
Hem gegeven; en toen Hij het boek had ontrold, vond Hij de
plaats waar geschreven stond: ‘[De] Geest van [de] Heer is op
Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie
te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen
loslating te prediken en aan blinden [het] gezicht, om
verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken [het]
aangename jaar van [de] Heer. En nadat Hij het boek had
opgerold en aan de dienaar teruggegeven, ging Hij zitten, en
de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij
nu begon tot hen te zeggen: Heden is dit Schriftwoord in uw
oren vervuld” (Lukas 4:16-21, Telos)

Het is opmerkelijk dat de Here op een bepaald punt met lezen stopte en
niet de volledige tekst van Jesaja’s profetie voorlas. In de boekrol van



Jesaja volgt er na de woorden: “om te prediken [het] aangename jaar van
[de] Heer” namelijk nog een lange slotzin. De profeet schreef:

“...om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE
en de dag van wraak van onze God, om alle treurenden te
troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken
dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van
een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de
gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te
verheerlijken” (Jesaja 61:2-3, HSV)

Het eerste deel van Jesaja’s profetie (Jes.61:1 en 2a) werd volgens Lukas
4:21 in het optreden van de Here Jezus vervuld: God had Hem met Zijn
Geest gezalfd om het evangelie van het komend rijk te verkondigen, om
gebondenen en bezetenen te bevrijden, om blinden het gezicht en
zondaars vergeving te schenken, en om te prediken dat God naar Zijn
volk had omgezien. Maar het tweede deel van de profetie (Jes.61:2b-3),
dat spreekt over “de dag van wraak van onze God” en het definitieve
herstel van Sion was nog niet vervuld. Die gebeurtenissen lagen nog in
de toekomst.

Een twistgesprek in de tempel

In Johannes 10 doet de evangelieschrijver verslag van een twistgesprek
van tempelgangers met de Here Jezus dat plaatsvond tijdens het
Chanoeka-feest (Joh.10:22). De aanwezigen verweten de Here, dat Hij,
een Mens, zichzelf God zou hebben gemaakt door zich Gods Zoon te
noemen. Kort tevoren had de Here immers tegen hen gezegd: “Ik en de
Vader zijn één” (Joh.10:30). Uit het tekstverband blijkt, dat Hij daarmee
bedoelde: “Eén van zin, één van streven, één van bedoeling: de Vader
werkt en spreekt door Mij en Ons werken en spreken is erop gericht om
wie Onze boodschap geloven eeuwig leven te geven” (Joh.10:25-30). De
tempelgangers vatten Zijn woorden echter op, alsof Hij zou hebben
gezegd: “Ik ben jullie God”. Om dat misverstand recht te zetten zei de
Heiland tegen hen:



“Staat er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent
goden’?” (Joh.10:34, Telos)

In Bijbelcommentaren wordt opgemerkt dat hier wordt verwezen naar
Psalm 82:6, en dat dit citaat strikt genomen dus niet is ontleend aan de
Wet maar aan de Psalmen. De dichter Asaf zegt daar namens de HERE:

“Ik heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de
Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere
andere vorst zult u vallen.” (Psalm 82:6, HSV)

Maar lang voordat Asaf zijn gedicht schreef had God bepaalde mensen al
“goden” genoemd. In de Wet is hierover het volgende te lezen (de
Statenvertaling geeft het Hebreeuws van deze teksten letterlijk weer):

“Maar indien de knecht ronduit zeggen zal: Ik heb mijn heer,
mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan; zo zal
hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan
de deur, of aan den post brengen; en zijn heer zal hem met een
priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwiglijk dienen”
(Exodus 21:5-6, SV).

“Wanneer iemand zijn naaste geld of vaten te bewaren geeft,
en het wordt uit diens mans huis gestolen; indien de dief
gevonden wordt, hij zal het dubbel wedergeven. Indien de dief
niet gevonden wordt, zo zal de heer des huizes tot de goden
gebracht worden, of hij niet zijn hand aan zijns naasten have
gelegd heeft. Over alle zaak van onrecht, over een os, over een
ezel, over klein vee, over kleding, over al het verlorene,
hetwelk iemand zegt, dat het zijn is, beider zaak zal voor de
goden komen; wien de goden verwijzen, die zal het aan zijn
naaste dubbel wedergeven” (Exodus 22:7-9, SV)

“De goden zult gij niet vloeken, en de oversten in uw volk zult
gij niet lasteren” (Exodus 22:28, SV)



Uit Exodus 22:28 blijkt dat het woord “goden” een synoniem is van “de
oversten in uw volk”. En uit de eerder genoemde teksten blijkt dat zulke
oversten recht behoorden te spreken. In de Hebreeuwse Bijbel worden
rechters zeven maal “goden” genoemd: één maal in Exod.21:6, drie maal
in Exod.22:8-9, één maal in Exod.22:28, één maal in Psa.82:1 en één maal
in Psa.82:6. In Psalm 82:6 worden de oversten van het volk bovendien
“zonen van de Allerhoogste” genoemd. Rechters lijken in zeker opzicht
op God omdat ze bevoegd zijn om vonnis te vellen, besluiten te nemen,
dingen recht te zetten en op de juiste manier te plaatsen. Daarom duidt
de Schrift hen aan als “goden” en “zonen van de Allerhoogste”.

Het argument dat de Here Jezus gebruikte om de beschuldiging van de
tempelgangers te weerleggen komt op het volgende neer:

“Jullie zeggen dat Ik, een Mens, Mijzelf God heb gemaakt (vs.33) en dat
ik God laster omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon (vs.36). Maar die
beschuldiging is onterecht. Want in de Schrift worden jullie eigen
oversten ‘goden’ en ‘zonen van de Allerhoogste’ genoemd. Het gebruik
van zulke uitdrukkingen is dus niet godslasterlijk. De Schrift noemt de
leiders van Israél ‘goden’ omdat het woord van God tot hen gekomen is
en zij op grond van dat onderwijs recht moeten spreken. Als jullie
oversten al zulke eretitels mogen dragen omdat ze de wet van Mozes
hebben ontvangen, hoeveel te meer mag Ik, de Messias die de Vader
apart gezet en in de wereld gezonden heeft, Mijzelf dan Gods Zoon
noemen. In de tweede Psalm wordt de Messias zo genoemd”.

Verbreken

Toen Johannes schreef: “De Schrift kan niet verbroken worden”
(Johannes 10:35) gebruikte hij het Griekse werkwoord [uoo. In de Bijbel
wordt dit werkwoord zowel in letterlijke als in figuurlijke zin gebruikt.
In letterlijke zin kan het betrekking hebben op het losmaken van
schoenriemen *, het losmaken van een lastdier dat ergens vastgebonden
is 5, het losmaken van de boeien van een gevangene °, het verbreken (=

* Mar.1:7, Luk.3:16, Joh.1:27, Hand.7:33, Hand.13:35.

> Mat.21:2, Mar.11:2,4,5; Luk.13:15,16; Luk.19:30,31,33.



losmaken) van de zegels waarmee een boek is gesloten 7, of het afbreken
(= loslaten) van het achterstuk van een schip ®. In andere teksten heeft
het woord betrekking op de genezing van een zieke: het “losmaken” van
de tong van een stomme °, of van de rug van een kromgebogen vrouw *.
Het kan ook gaan om het ontbinden van een samenkomst in de
synagoge wanneer de dienst is afgelopen”, of het ontbinden van een
huwelijk vanwege het overlijden van de partner “. Soms heeft het
betrekking op het ontbinden van de weeén van de dood of het verbreken
van de werken van de duivel, die de dood over de mensheid heeft
gebracht . En in enkele teksten heeft het betrekking op het losmaken
van de bouwstenen van een constructie .

Wanneer het werkwoord [uoo in verband met woorden van God wordt
gebruikt, betekent het “losmaken” in de zin van: “niet langer bindend
verklaren”. In de evangelién van Mattheiis en Johannes lezen we bij
voorbeeld:

“Wie dan één van deze geboden ontbindt [Gr. losmaakt], en de
mensen zo leert, zal de geringste worden genoemd in het
koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal

® Joh.11:44, Hand.22:30, Hand.24:26, Openb.9:14,15, Openb.20:3,7.
7 Openb.5:2,5.

® Hand.27:41.

° Mar.7:35.

* Luk.13216.

" Hand.13:43.

1 Kor.7:27.

® Hand.2:24, 1Joh.3:8.

" Joh.2:19, 2 Petr.3:10-12 (en ook Efe.2:14 in figuurlijke zin).



groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen”
(Mat.5:19, Telos)

“Daarom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden,
omdat Hij niet alleen de sabbat brak [Gr. losmaakte], maar ook
God zijn eigen Vader noemde, zodat Hij zich aan God gelijk
maakte” (Joh.5:18, Telos)

“Als een mens de besnijdenis ontvangt op sabbat, opdat de wet
van Mozes niet wordt verbroken, bent u dan verbitterd tegen
Mij omdat ik een hele mens heb gezond gemaakt op sabbat?”
(Joh.7:23, Telos)

“Kan niet verbroken worden” is een Joodse manier van spreken, die ook
voorkomt in de Talmoed ®. Wanneer een geleerde een argument of een
voorbeeld aanvoert in een discussiepunt, zegt een ander: "Het kan
verbroken worden"; er kan bezwaar tegen worden gemaakt, het kan
weerlegd worden. “Maar de Schrift kan niet verbroken worden” wil
zeggen: Daar mag geen bezwaar tegen worden gemaakt, daar kan geen
verwarring over bestaan. Het gezag van de Schrift is definitief; het
geschreven Woord van God kan niet terzijde worden geschoven.

Dat “de Schrift niet verbroken kan worden” betekent gezien het
tekstverband: "Als de Schrift de uitdrukkingen 'goden’ en ‘zonen van de
Allerhoogste’ gebruikt voor oversten, dan is het juist om zulke termen
toe te passen op rechters en gezagsdragers. Het is dus geen godslastering
om ze te gebruiken voor de Messias, die als de hoogste Rechter en de
Koning van de koningen verheven is boven elke aardse magistraat."

Basisprincipes
Waar het de uitleg van de Bijbel betrof, hanteerden Paulus en de Here
Jezus blijkbaar twee belangrijke basisprincipes:

** Babylonische Talmoed, tractaat Zebachim, fol. 4. 1. en Bechorot, fol. 32. 1.



1. Het Woord van de waarheid moet “recht gesneden” worden, dat wil
zeggen: “op de juiste manier worden onderwezen”. Heilsfeiten waarvan
de Bijbel spreekt moeten worden geplaatst in het tijdvak waarin ze
plaatsgevonden hebben of zullen plaatsvinden: in het verleden, of in de
toekomst. De Messias is als Eersteling opgestaan uit de doden, maar de
opstanding van wie Hem toebehoren is nog toekomstig. Het evangelie is
aan armen verkondigd, maar de dag van de wraak van onze God waarop
Israél definitief zal worden hersteld ligt nog in de toekomst.

2. Het tweede basisprincipe waarvan de Bijbelschrijvers uitgingen, was
het beginsel dat “de Schrift niet kan worden verbroken”. Wanneer de
heilige Schrift bepaalde titels voor bepaalde personen gebruikt, of
bepaalde dingen aan bepaalde personen toezegt, dan zijn die titels of
toezeggingen van kracht voor alle mensen die aan dezelfde criteria
voldoen. Als oudsten die rechtspreken in de Bijbel “goden” of “zonen van
de Allerhoogste” worden genoemd, dan mogen zulke titels ook worden
toegepast op de Messias die als Rechter boven zulke oudsten staat.

Kerkelijke opvattingen

Wie op internet zoekt naar een antwoord op de vraag, wat Paulus met
het recht snijden van het Woord bedoelde, ontdekt dat er over dit
onderwerp onder christenen grote verwarring heerst. Zelfs binnen de
kerken wordt de vraag op uiteenlopende manieren beantwoord, zoals
blijkt uit de volgende drie citaten:

1. “In alle preken moeten twee zaken aan de orde komen: wet en
Evangelie, recht en genade, Adam en Christus... Net als bij een
ouderwetse weegschaal, moeten beide kanten in evenwicht zijn.

Zodra dat niet het geval is, wordt er ‘scheef gesneden””. *°

2. “Het rechte snijden van het Woord der waarheid... is, dat de
beloften en bedreigingen die de Schrift bevat, toegepast worden
op de personen voor wie ze expliciet gelden... Bij een rechte

®Ben de Raaf, Het Woord der waarheid recht snijden, in: Daniél (uitgave van de
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten), 23 mei 2024, pag.17.
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uitdeling van het Woord worden zowel de heilige als de zondaar
duidelijk  onderscheiden door beslissende, Schriftuurlijke
kenmerken, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om vast te
stellen tot welke soort hij behoort, en welk vooruitzicht er voor
hem ligt. Het rechte snijden van het Woord houdt daarom
datgene in wat ook wel ‘kenmerkende prediking’ wordt
genoemd”. 7

3. “Het ‘Woord van de waarheid’ is het totaal van de door God
gegeven openbaring in Zijn Woord. Het ‘recht snijden’ ervan wil
zeggen, dat er bij het uitleggen van de waarheid een rechte koers
door de Schrift heen wordt gevolgd. De waarheid wordt dan
evenwichtig uitgelegd... [Uit 2 Tim.2:15] blijkt hoe belangrijk het
is dat elk deel van het Woord van God zijn juiste samenhang en
plaats gegeven wordt. Er vindt geen overaccentuering van de ene
waarheid ten koste van andere waarheden plaats, maar de
harmonie tussen de verschillende delen van de waarheid wordt
aangetoond”. ™®

Elk van deze antwoorden bevat een kern van waarheid. Maar de Bijbel
zegt nergens (ook niet in 2 Timotheiis 2), dat het evenwicht tussen wet
en evangelie in elke preek aan de orde zou moeten komen (wat citaat 1
beweert), of dat elke preek over het onderscheid tussen een heilige en
een zondaar zou moeten gaan (zoals citaat 2 zegt). Paulus maakt in 2
Timotheiis 2 wel onderscheid tussen “vaten tot eer” en “vaten tot oneer”.
Maar de apostel spreekt dan niet over heiligen en zondaars, maar over
gelovigen die het woord van God op de goede of op een verkeerde
manier gebruiken. Door onjuist Bijbelgebruik worden schitterende

'7 Archibald Alexander, Het Woord van de waarheid recht snijden (geciteerd door The
Gospel Standard, augustus 2012). Vertaald door Ruben Bolier, Stichting De Gihonbron,
Middelburg, 2024. Archibald Alexander was een achttiende-eeuwse Presbyteriaanse
theoloog uit de Verenigde Staten, tevens hoogleraar aan Princeton Theological
Seminary.

*® Ger de Koning, Commentaar bij 2 Timotheiis 2:16, op kingcomments.com [Uitgeverij
Daniél, Urk]. Geraadpleegd oktober 2025.
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heilsbeloften veranderd in “holle klanken” (2 Tim.2:16) en worden
prachtige teksten misbruikt als ammunitie voor “dwaze en ongerijmde
twistvragen” (2 Tim.2:23).

Het derde citaat zegt: “Het “‘Woord van de waarheid’ is het totaal van de
door God gegeven openbaring in Zijn Woord”. Op het eerste gezicht lijkt
dat een uitstekende definitie te zijn. Maar het is niet de omschrijving die
de apostelen in hun brieven geven. Volgens Efeze 1:13 is het woord van
de waarheid “het evangelie van uw behoudenis” en volgens Kolossenzen
1:5-6 “het evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld
vrucht draagt en groeit”. Dat woord spreekt van “de hoop die voor u is
weggelegd in de hemelen”. Volgens Jakobus, de halfbroer van de Here
Jezus, heeft God ons door het woord van de waarheid “voortgebracht,
opdat wij in zekere zin een eersteling van Zijn schepselen zouden zijn”
(Jakobus 1:18). Door het woord van de waarheid zijn gelovigen
“verwekt”” en eerstelingen van Gods nieuwe schepping geworden.
Volgens 2 Korinthe 6:1-10 is het woord van de waarheid de boodschap
van Gods genade, die Paulus en Timotheiis in de volkerenwereld
mochten bekendmaken. De uitdrukking “het woord van de waarheid”
heeft in de brieven van de apostelen een bijzondere betekenis. Het
betekent niet: “de hele Bijbel”, maar: “het goede nieuws van onze
redding, door Gods genade”. Dat goede nieuws spreekt van de Messias,
van wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij in de toekomst voor de
hele Gemeente, voor Zijn volk Israél en voor de hele schepping zal gaan
doen. Wie recht snijdt maakt op de juiste manier onderscheid tussen wat
Christus in het verleden tot stand heeft gebracht en wat Hij in de
toekomst tot stand zal brengen.

Evangelische opvattingen

Ook binnen de evangelische beweging worden er sterk uiteenlopende
antwoorden gegeven op de vraag, wat Paulus met het recht snijden van
het Woord bedoelde. De volgende citaten laten dat zien:

' Het werkwoord apokueoo dat Jakobus gebruikt, is in Jak.:is en 18 (HSV)
weergegeven als “baren”, en in andere vertalingen als “voortbrengen”. Volgens het
woordenboek betekent het “veroorzaken” of “teweegbrengen”.
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1. “Het woord ‘recht snijden’ betekent letterlijk: ‘Op correcte,
juiste, terechte wijze ontleden of verdelen’... Als we Gods Woord
bestuderen, moeten we het Woord van de waarheid zorgvuldig
ontleden. We moeten onderzoeken welke dingen overeenkomen
en welke dingen verschillen”. *°

2. “Het woord van de waarheid juist snijden, dat wil zeggen:
correct verdelen en onderscheid maken in wat wél rechtstreeks

» 21

aan ons gericht is en wat niet”.

3. “Toen Paulus aan Timothelis (en ook aan ons) de opdracht
gaf om het Woord der waarheid recht te snijden, bedoelde hij,
eerst en vooral: Om zijn leer te scheiden van de leer die de Heer
onderwees aan Zijn discipelen tijdens Zijn aardse bediening, en
die Zijn discipelen, op hun beurt, overbrachten aan ‘de verloren

M 22

schapen van het huis Israéls”.

4. “Veel gelovigen vinden Gods Woord een moeilijk boek, omdat
zij de sleutel missen, die hen in staat stelt het Woord der
Waarheid recht te snijden. Die sleutel wordt u hier aangereikt:
'‘Heel de Schrift is wel voor ons, maar heel de Schrift gaat niet
over ons'. Voor vandaag de dag is alleen het Evangelie van
Johannes actueel voor de wereld en zijn alleen de vijf
gevangenisbrieven van de apostel Paulus over de openbaring van

** Marc Verhoeven, Het woord van de waarheid ‘recht snijden’, [vertaling van een
document van Middletown Bible Church, geplaatst op de website verhoevenmarc.be].

* Gerard Oudijn, Het woord van de waarheid correct snijden, artikel geplaatst op de

website gezondewoorden.nl.

** Mike Schroeder, Het ‘recht snijden’, die hinderlijke paar woorden. Uit het Engels
vertaald door L.H.Meijer. Gevonden op static.wpklik.nl/wp-content/uploads/sites/
570/2021/03/DIE_HINDERLIJKE_ PAAR_ WOORDEN.pdf. Op de website van Lupko
Meijer uit Appingedam, bedelingdergenade.nl, zijn (of waren in de herfst van 2025)

vele andere artikelen over het recht snijden van het Woord te vinden.
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de Verborgenheid (Efeze, Filemon, Colossenzen, Filippenzen, en

» 23

2 Timothelis) actueel voor de gelovigen”.

Ook deze citaten bevatten een kern van waarheid (vooral de eerste drie).
Maar Paulus sprak in 2 Timotheiis 2 niet over het onderscheid tussen
zijn eigen leer en “wat de Here Jezus aan Zijn discipelen onderwees
tijdens Zijn aardse bediening” (zoals citaat 3 beweert). En citaat 4 maakt
een arbitrair onderscheid tussen “vijf gevangenis-brieven” en de overige
brieven die de apostel Paulus heeft geschreven.

Paulus contra Paulus?

De vierde schrijver beweert dat “de openbaring van de Verborgenheid”
(of: het Geheimenis) alleen maar in de “gevangenisbrieven” van Paulus
te vinden is, en dat alleen die brieven maar voor de huidige gelovigen
van toepassing zouden zijn. Maar Paulus sprak in de Romeinenbrief
(1:25, 16:25) en in de eerste Korinthebrief (2:7, 15:51) al over het
geheimenis! In de Efezebrief vat hij zijn inzicht in die “verborgenheid”
samen, maar hij had over dit onderwerp al eerder geschreven (Efeze 3:3-
4). Het geheimenis houdt in dat de gemeente die God bijeenroept uit
Joden en heidenen het Lichaam van Christus is, en mag delen in alles
wat God aan de Messias heeft beloofd (Efeze 3:6). Dat de gemeente het
lichaam van Christus is, onderwees Paulus niet alleen in de
“gevangenisbrieven” (Efeze 1:23, 3:6, 4:4, 416; Kol.1:24, 2:19, 3:15), maar
ook in de brief aan de Romeinen (12:4-5) en de eerste brief aan de
Korinthiérs (1 Korinthe 10:116-17, 12:12-27). Hij noemde de gemeente als
geheel zelfs: “Christus”! (1 Kor.12:12). In de Romeinen- en de eerste
Korinthebrief trekt de apostel uit de beeldspraak van het lichaam andere
conclusies dan in de “gevangenisbrieven”, maar daaruit mogen we niet
afleiden dat het in de eerdere brieven over een ander lichaam zou gaan
dan in de latere. Er is volgens de Bijbel maar één Lichaam (1 Korinthe
12:20, Efeze 4:4). De Messias heeft meerdere “leden”, maar niet meerdere
lichamen! In de brief aan de Kolossenzen spreekt Paulus over “de

* Denijs van Zuijlekom, Het Woord der waarheid recht snijden, Artikel op de website
levendwater.org.
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verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest
maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen” (Kolossenzen 1:26). De
Kolossenzen hadden er “tevoren van gehoord” door “het woord van de
waarheid van het evangelie dat tot hen gekomen was” (Kolossenzen 1:5-
6). Die verborgenheid onthulde Paulus dus niet pas in de
Kolossenzenbrief, hij had er al bij eerdere gelegenheden over gesproken.

Het denkbeeld dat maar vijf van de dertien brieven van Paulus voor ons
van toepassing zouden zijn, is volstrekt uit de lucht gegrepen. Er is geen
enkel Bijbels bewijs voor deze stelling uit het vierde citaat **. Het
verdedigen van deze gedachte heeft bovendien ernstige consequenties,
die erop neerkomen dat de Schrift wordt “verbroken”. De aanhangers
van dit denkbeeld leren immers dat wat Paulus in zijn eerdere brieven
onderwees, voor ons niet meer van toepassing is. Zij onderwijzen het
volgende:

1. Aan de Korinthiérs schreef Paulus over “de maaltijd van de Heer” (in 1
Kor.10 en 11), maar christenen van vandaag behoren het avondmaal niet
meer te vieren *.

2. Aan de Korinthiérs en de Thessalonicenzen schreef Paulus over
“verandering in een oogwenk, bij de laatste bazuin” (1 Kor.15:51-52) en
over de “opname” (beter gezegd: de wegrukking) die bij het klinken van
die bazuin zal plaatsvinden (1 Thess.4:13-18), maar wij, de gelovigen van
vandaag, hebben een andere hoop 2

** Helaas wordt deze opvatting binnen evangelisch Nederland in brede kring
verdedigd en onderwezen, onder andere door Stichting Het Morgenrood en uitgeverij
Everread.

*> Zie bij voorbeeld het artkel van Martien Nap, “De vierde beker”, in: AMEN
Bijbelmagazine, nr.113, maart 2014. De schrijver trekt aan het eind van dit artikel de
conclusie: “Laat deze beker [=de avondmaalsbeker] dus maar aan ons voorbijgaan”.

*Voor een samenvatting van deze visie kunt u raadplegen: Brian R. Kelson, The
Appearing of Christ. Exposing the Traditional Rapture [als e-book gratis te verkrijgen
op internet). De ondertitel van dit boek luidt: “When we hold a hope not ours we hold
vanity and vexation of spirit”. Andere uiteenzettingen over dit onderwerp zijn: S. van
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3. Aan de Romeinen (Rom.14:10-12) en de Korinthiérs (1 Kor.4:1-5, 2
Kor.5:10) schreef Paulus dat gelovigen voor de rechterstoel van Christus
geopenbaard zullen worden en dan zullen worden beloond voor het
goede dat Hij door hen tot stand heeft kunnen brengen, maar voor de
gelovigen van vandaag is er geen enkele beoordeling, want die zijn al
volmaakt! (Kol.2:10) *.

De eerste breuk
Over de “maaltijd van de Heer” schreef Paulus aan de christenen in
Korinthe:

“De drinkbeker der zegening die wij zegenen, is die niet [de]
gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij
breken, is dat niet [de] gemeenschap van het lichaam van
Christus? Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam,;
want wij allen nemen deel aan het ene brood” (1 Korinthe
10:16-17, Telos)

Op de vraag wie aan deze maaltijd behoren deel te nemen gaf Paulus dus
het antwoord: allen die deel uitmaken van het lichaam van Christus,
allen die als leden aan Christus zijn verbonden. De maaltijd is een
uitbeelding van de eenheid die de Heer heeft geschapen door voor de
Zijnen te sterven. Verderop in dezelfde brief schreef de apostel ook:

“Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt” (1 Korinthe
11:26, Telos).

Mierlo, Wanneer de Opstanding en de Opname? Amsterdam: “Uit de Schriften”, 1950;
D.van Zuijlekom, Verwachten wij een opname? Leiden: Text Vision [Stichting Levend
Water] 1996, en Tom Ballinger, The Hope of Paul’s Prison Epistles (artikel op de
website heavendwellers.com).

*7 Zie hiervoor bij voorbeeld de verwijzingen uit de vorige voetnoot.
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Op de vraag hoe lang gelovigen het brood van de maaltijd van de Heer
moeten blijven eten en de beker moeten blijven drinken, wordt in deze
tekst geantwoord: “Totdat de Heer komt”, totdat Hij in majesteit en
heerlijkheid verschijnt om de wereld te oordelen (vgl. 1 Kor.11:32).

Als de Schrift niet kan worden verbroken, dan is het “avondmaal” dus
bestemd voor elk lid van het lichaam van Christus en dan behoort het als
verkondiging van de dood van Christus te worden voortgezet totdat Hij
komt. De bewering dat de hedendaagse gelovigen geen avondmaal meer
behoren te vieren is in het licht van 1 Kor.10:16-17 en 11:26 een ernstige
dwaling. Want de hedendaagse gelovigen zijn nog altijd leden van het
lichaam van Christus (Efe.1:22-23, 4:25, 5:30; Kol.1:24, 2:19) en de Heer is
nog niet gekomen.

De tweede breuk

Over de “verandering in een oogwenk” en de “wegrukking” van de uit de
doden opgestane en de veranderde levend overgebleven gelovigen,
schreef Paulus aan de christenen in Thessalonica:

“Als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer
zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen...
Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met [de] stem
van een aartsengel en met [de] bazuin van God neerdalen van
[de] hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan;
daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen
in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in [de] lucht;
en zo zullen wij altijd met [de] Heer zijn” (1 Thess.4:14,16-17,
Telos)

Volgens de apostel zullen “de door Jezus ontslapenen”, “de doden in
Christus”, en “de levenden die overblijven tot de komst van de Heer”
gezamenlijk opstaan en in een oogwenk worden veranderd wanneer de
Heer neerdaalt uit de hemel. Kortom, allen die door het geloof aan de
Messias zijn verbonden. Paulus rekende zichzelf tot de laatste groep
omdat hij als levend persoon zijn brief schreef.
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Wie menen dat alleen de vijf gevangenisbrieven van Paulus vandaag
maar van toepassing zijn, beweren daarentegen dat er voor de huidige
gelovigen geen “wegrukking” of “verandering in een oogwenk bij de
laatste bazuin” is. Volgens hen hoeft de gelovige van nu bij het sterven
niet in het graf te wachten tot de wederkomst, maar staat deze direct op
om bij Christus te zijn. Voor die bewering beroepen zij zich op
Filippenzen 1:23 en 3:11. Dit beroep is echter volstrekt misplaatst, want in
Filippenzen 1:23 bedoelt Paulus met “ontbonden te worden en met
Christus te zijn” wat hij in 1 Kor.15:51-52 omschreef als “veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk” en in 1 Thess.4:17
als “opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht”. Ook kan Paulus
met de in Filippenzen 3:11 genoemde “uitopstanding” niet hebben
bedoeld dat de gelovige van nu op het moment van zijn overlijden direct
een verheerlijkt lichaam krijgt, want volgens 2 Tim.218 heeft die
opstanding nog niet plaatsgehad.

Als de huidige gelovigen “in Christus” zijn en als de Schrift niet kan
worden verbroken, dan heeft 1 Thess.4:16-17 wel degelijk op hen
betrekking. Volgens Efeze 4:4 is er voor leden van Christus maar één
hoop, de “ene hoop van hun roeping”. De gedachte dat het lichaam van
Christus uit 1 Korinthe een andere hoop had dan het lichaam van
Christus uit Efeze of Kolossenzen is met Efeze 4:4 in strijd.

De derde breuk

Aan de gemeente van Rome en van Korinthe schreef Paulus, dat “wij
allen” voor de rechterstoel van God gesteld zullen worden (Rom.14:10),
dat “ieder van ons” dan voor zichzelf rekenschap zal geven (Rom.14:12),
dat de Heer hem (= Paulus) dan zal beoordelen (1 Kor.4:4), dat “ieder”
dan zijn lof zal ontvangen van God (1 Kor.4:5), dat “wij allen” voor de
rechterstoel van Christus geopenbaard moeten worden (2 Kor.5:10),
opdat “ieder” ontvangt wat in het lichaam is gedaan (2 Kor.5:10).

Wie slechts vijf brieven van Paulus voor de huidige gemeente relevant
achten beweren echter, dat wat Paulus aan de Romeinen en de
Korinthiérs schreef niet voor de huidige gelovigen van toepassing is. Er is
volgens hen geen beoordeling of oordeel voor het lichaam van Christus.
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Gelovigen van nu mogen genieten van de allesovertreffende rijkdom van
Zijn genade. Ze zijn gezegend met alle geestelijke zegen in het boven-
hemelse. En er is voor hen de krans van de rechtvaardigheid. Omdat
leden van het ene lichaam “in Christus voleindigd” (= voltooid, tot
volheid gebracht) zijn (Kol.2:10) en “met Christus zijn opgewekt en gezet
in de hemelse gewesten” (Efe.2:6), zouden =zij niet voor zichzelf
rekenschap hoeven te geven en niet voor Gods rechterstoel geopenbaard
worden.

Deze gevolgtrekking is echter onjuist. Want de beoordeling waarover
Paulus aan de Romeinen en de Korinthiérs schreef, heeft ten doel om
aan te tonen dat gelovigen rechtvaardig zijn en om hen te belonen voor
het goede dat Christus door hen heeft mogen verrichten. Dat wij met
Christus zijn opgewekt en in de hemelse gewesten zijn gezet is een
profetisch perfectum. Omdat ons Hoofd is opgewekt en daar zit, is het
zeker dat wij, Zijn leden, daar ook eens zullen zijn. De Schriften spreken
over een toekomstige gebeurtenis die in Gods plan vaststaat dikwijls in
de tegenwoordige tijd.

Als de Schrift niet kan worden verbroken, zijn de gelovigen van vandaag
en was ook de apostel Paulus tijdens zijn gevangenschap inbegrepen bij
de “allen” die voor de rechterstoel van God zullen worden gesteld
(Rom.14:10), de “ieder van ons” die voor zichzelf aan God rekenschap zal
geven (Rom.i4:12), bij die gelegenheid lof zal ontvangen (1 Kor.4:5) en
voor de rechterstoel van Christus zal worden geopenbaard (2 Kor.5:10).
Aan die conclusie kan men alleen ontsnappen door de Schrift te breken.

En als de apostel in het begin van zijn bediening aan gelovigen bepaalde
dingen zou hebben voorgehouden die hij later moest intrekken, zouden
we het volste recht hebben om aan alles wat hij schreef te gaan twijfelen.
De inspiratie van een Bijbelschrijver wordt daarmee ontkracht.

Krom snijden

Op de dag van vandaag zijn er nog vele andere gelovigen die, net als
Hymeneiis en Filétus, heilsfeiten op een verkeerde manier plaatsen in de
tijd. Er zijn zelfs nog christenen die op precies dezelfde manier als zij
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van de waarheid zijn afgeweken. Volgens sommigen is Christus al
wedergekomen. Zijn wederkomst zou hebben plaatsgevonden in het jaar
70 **. Aangezien de Bijbel een opstanding van rechtvaardigen aan de
komst van Christus verbindt (1 Kor.15:23, 1 Thess.4:16, Openb.20:5)
onderwijzen zulke gelovigen dat die opstanding al heeft plaatsgehad.
Anderen beweren dat Christus op onzichtbare wijze terugkwam in het
jaar 1918 *°.

Sommige reformatorische predikanten beweren (in navolging van de
kerkvader Augustinus) dat wij nu al bijna tweeduizend jaar leven in het
messiaanse rijk waarin de satan volgens de Schrift gedurende duizend
jaar zal zijn gebonden (Openb.20:2-7). Wie maar enigszins nadenkt, ziet
in dat zo'n bewering volstrekt absurd is. De hoop die de profeten ons
hebben voorgehouden: dat de volken eens de HERE zullen gaan dienen,
hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot
snoeimessen (Jes.2:3, Jes.9:4, Micha 4:3, Micha 5:9) wordt daarmee
veranderd in “leeg gepraat”. Want tot op de dag van vandaag is er juist
sprake van een wapenwedloop!

Besluit

De twee principes voor correct Bijbelgebruik, die in Johannes 10:34-35 en
2 Tim.215 worden genoemd, zijn nog altijd verrassend actueel. De
Schrift moet “recht worden gesneden”, maar ze mag niet worden
“verbroken”.

* % % % % % %

8 Aldus het “volledige” of “consistente” preterisme. Zie bij voorbeeld de websites
debijbelzegt.nl, eindtijdmatteus.nl, Eindtijdreformatie (Youtube kanaal), hebreeen.nl,
hetboekdaniel.nl, itsnew.info, kingdommovement.nl, matteus24.nl, ontdekgod.nl,
preterisme.nl, thehappypeacemessage.nl, en zoekdewaarheid.nl. De genoemde sites
waren actief in 2025.

*? Dat is de leer van de Jehovah’s Getuigen.
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