Valse profeten

In het zevende hoofdstuk van zijn evangelie vertelt Mattheiis dat de
Here Jezus bij een bepaalde gelegenheid iets heel ernstigs tegen Zijn
discipelen heeft gezegd. Hij sprak met hen over de toegang tot het
koninkrijk der hemelen, het messiaanse rijk van de toekomstige eeuw.
Dat stukje tekst begint als volgt:

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en
breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er
die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en
de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn
er die hem vinden” (Mattheis 7:13-14, HSV)

De Here liet daarop volgen:

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in
schapenvacht naar u toe komen maar van binnen
roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen
herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken
of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede
vruchten voort en een slechte boom brengt slechte
vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte
vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen
goede vruchten voortbrengen. ledere boom die geen
goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het
vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten
herkennen” (Mattheiis 7:15-20, HSV)

Het slotwoord is het meest verontrustend:

“Niet ieder die tegen Mij zegt: ‘Heere, Heere’, zal
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de
wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen
zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere,



hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam
demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten
gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Tk heb u nooit

gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt
(Matthets 7:21-23, HSV).

Deze woorden zijn schokkend: Zal de Here tegen sommige van Zijn
volgelingen zeggen: Ga weg van Mij? Kun je dan tevergeefs op Hem
vertrouwen?

Over Mattheiis 7:23 wordt in christelijke gemeenten bijna nooit
gesproken. En eerlijk gezegd vind ik het ook moeilijk om er iets over te
zeggen. Toch denk ik dat het niet goed is om over deze Bijbeltekst te
zwijgen. Want de Persoon die hier spreekt, is onze Heer. We kunnen het
ons niet veroorloven om niet naar Hem te luisteren. Bovendien wordt
vers 23 in sommige geloofsgemeenschappen gebruikt om de toehoorders
elke zekerheid van behoud te ontnemen. Sommige christenen worstelen
daarom hun hele leven met de vraag, of ze Christus wel echt toebehoren.
Om zulke mensen te kunnen helpen is het van belang om wél over de
woorden van de Here na te denken.

De weg is smal en de poort is nauw

Als we Matthelis 7 lezen, kunnen er allerlei vragen in ons hoofd
opkomen. De eerste vraag is deze: Waarom noemde de Here de
toegangspoort tot het leven nauw en de weg die naar het leven leidt smal?
In het tekstverband worden er op die vraag drie antwoorden gegeven.
Het eerste antwoord luidt als volgt:

1. De smalle weg is een onopvallende route. De meeste mensen volgen een
andere weg, die veel meer voor de hand ligt. De nauwe poort is daarom
een toegang waarvan slechts enkelen gebruik maken. De Here zei over
de smalle weg:

“Weinigen zijn er die hem vinden” (vers 14).



Maar juist die weg leidt naar het leven. Een brede weg is een route die je
niet over het hoofd kunt zien. ledereen kan hem heel gemakkelijk
vinden. Daarom lopen de meeste mensen over de brede weg die naar de
wijde poort leidt. Over die poort zei de Here:

“Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan” (vers 13).

De massa wil zich via de wijde poort toegang tot het koninkrijk der
hemelen verschaffen. Maar die poort leidt volgens de Here niet naar het
leven, maar naar het verderf.

In schoollokalen hing er vroeger wel eens een schilderij waarop de brede
en de smalle weg waren afgebeeld. De brede weg was spiegelglad en
geasfalteerd. Hij voerde langs het café, de dansvloer, de schouwburg en
de concertzaal. De smalle weg was hobbelig, ongelijk en onverhard. Hij
liep langs gebed, Bijbellezing, kerkgang en catechisatie. De brede weg
liep langzaam bergafwaarts en eindigde in de hel. Het smalle pad liep
daarentegen steil omhoog en voerde naar de hemel.

In zo'n voorstelling schuilt misschien wel een kern van waarheid. Maar
wat zo'n wandplaat toonde, kun je niet uit Mattheiis 7 halen. De Here
sprak niet over werelds vermaak en over wereldmijding. Hij gaf een
ander, en een heel verrassend, tweede antwoord op de vraag waarom de
smalle weg smal is. Wat Hij zei, komt op het volgende neer:

2. Imponerende mensen kunnen niet over de smalle weg lopen en de nauwe
poort niet passeren. Ze zijn daarvoor te groot! Wie zich op hun prestaties
beroemen en tegen de messiaanse Koning zeggen: “Hebben wij niet...
namens U gesproken, in Uw naam het kwaad bestreden, grote dingen
voor U tot stand gebracht” (vers 22), krijgen te horen: “Ga weg van Mij,
jullie die de wetteloosheid werken” (vers 23). Wie op hun eigen werken
prat gaan, lopen blijkbaar op de brede weg die eindigt in het verderf.

Uit de toespraak van de Here Jezus blijkt, dat de smalle weg nog om een
derde reden smal is:



3. In de dienst van God luistert het nauw. Voor de goede zaak ijveren en
met goede dingen bezig zijn is, op zichzelf genomen, nog niet genoeg.
De manier waarop je dat doet en de middelen die je gebruikt moeten 66k
met Gods wil in overeenstemming zijn. Want de Heiland zei:

“Niet ieder die tegen Mij zegt: ‘Heere, Heere’, zal binnengaan
in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn
Vader, Die in de hemelen is” (vers 21).

Valse profeten

Een heel belanrgrijke vraag, die dan natuurlijk onmiddellijk rijst, is de
vraag wat voor mensen het zijn die Jezus “Heer” noemen, maar niet de
wil doen van Zijn Vader, Die in de hemelen is. Toen Hij over de brede en
de smalle weg sprak had de Here gezegd:

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten” (vers 15).

Voor de discipelen was dit een bekend onderwerp, want in Israél waren
er dikwijls valse profeten geweest. Volgens de Here zouden zulke
mensen er ook in de toekomst zijn en veel aanhang verwerven. De
sprekers uit vers 22, die Jezus “Heer” noemen en zeggen “Hebben wij
niet in Uw naam geprofeteerd” zijn blijkbaar valse profeten.

Daardoor rijst er meteen een andere vraag: Wat betekent het woord vals
in de uitdrukking “valse profeten”? Op die vraag gaf de Here ook drie
antwoorden. Het eerste antwoord luidt:

1. “Vals” betekent: “onecht”, “nep”. In de oorspronkelijke tekst staat:
pseudo-propheetoon (vers 15). Het woord vals betekent dus niet:
“‘gemeen” of “kwaadaardig”. Valse profeten zijn niet per definitie
opzettelijke misleiders. Velen van hen zijn zelf misleid en handelen te
goeder trouw. Bij Zijn komst zal de Here tegen zulke mensen zeggen: “lk
heb u nooit gekend” (vers 23). Ze zullen in de waan verkeren dat ze in
Zijn naam hebben gesproken, gestreden en gewerkt (vers 22), maar ze
stonden niet echt in Zijn dienst.



Het tweede antwoord dat de Here gaf zou je als volgt kunnen
samenvatten:

2. Valse profeten doen zich anders voor dan ze werkelijk zijn. Een valse
profeet komt “in schapenvacht” maar is “van binnen een roofzuchtige
wolf” (vers 15). Valse profeten zien er uit als reine planteneters, maar het
zijn in werkelijkheid onreine roofdieren. Het begrip “wolven” ontleende
de Here aan de Bijbel. Uit vier Schriftplaatsen blijkt wat deze
beeldspraak betekent In Ezechiél 22:27 wordt over Israél gezegd:

“Zijn vorsten zijn in zijn midden als wolven die een prooi
verscheuren om bloed te vergieten, om mensen om te
brengen, omdat zij uit zijn op winstbejag”.

En in Mattheis 10 zegt de Here tegen Zijn discipelen:

“Zie, 1k zend u als schapen te midden van de wolven... zij
zullen u overleveren... in hun synagogen zullen zij u geselen...
de ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te
worden”

Paulus zei tegen de oudsten van Efeze:

Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde... Want dit weet ik:
dat na mijn vertrek wrede (Gr. zware) wolven bij u zullen
binnenkomen, die de kudde niet sparen” (Hand.20:28-29)

In zijn brieven beschreef hij hoe “valse apostelen” (2 Kor.11:13) zich ten
opzichte van de gemeente gedroegen:

“U verdraagt het, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u
verslindt, als iemand het uwe afheemt, als iemand zich boven
u verheft, als iemand u in het gezicht slaat” (2 Kor.11:20)

Of iemand een wolf is, kun je volgens de Bijbel dus zien aan zijn gedrag
en aan de middelen die hij aanprijst. Wie een wolf is, steunt oorlog en



gewapende strijd. Hij is een voorstander van bloedvergieten en wil zijn
tegenstanders ombrengen (Ezech.22:27). Wolven zijn mensen die
andersdenkenden vervolgen, opsluiten, geselen, en doden (Matth.10:16-
21). Het zijn geestelijke leiders die de kudde niet sparen, maar de
gemeente zwaar belasten (Hand.20:29). Voorgangers die zichzelf
verheffen, en anderen tot slaven maken (2 Kor.11:20). Ambtsdragers die
geld en bezittingen van hun medemensen menen te mogen opeisen (2
Kor.11:20)

De “schapenvacht” van valse profeten zou je als volgt kunnen
omschrijven: Ze lijken zich in te spannen voor de “goede zaak”, ze
ijveren voor de groei van de kerk, de kerstening van de wereld, en het
behoud van de schepping. Maar van binnen zijn het “wolven”. Hun
roofzucht blijkt uit hoe ze zich gedragen en welke middelen ze
gebruiken om hun doelen te bereiken.

Het derde en laatste antwoord op de vraag wat het woord vals betekent
luidt als volgt:

3. Valse profeten praten mooi, maar handelen kwalijk. De Here zei:
“Aan hun vruchten zult u hen herkennen” (vers 16).

Een vrucht is niet altijd meteen zichtbaar. Hij moet immers groeien en
rijpen, en hij verschijnt meestal pas in de zomer of in het najaar. Uit de
vrucht blijkt de aard van de boom. Zo legde de Here het begrip “vrucht”
ook uit. Hij zei:

“Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van
distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en
een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede
boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte
boom kan geen goede vruchten voortbrengen” (vers 16-18)

De beeldspraak: “druif van doornstruiken, vijgen van distels”, ontleende
de Here vermoedelijk aan het bijbelboek Richteren. In dat boek is een



beroemde gelijkenis opgenomen die Jotham, een zoon van de richter
Gideon, ooit uitsprak (Richteren 9:1-20).

De valse profeet Abimelech deed zich voor als “broeder” (bloedverwant)
van de inwoners van Sichem, en wierp zich op als hun leider die hun
belangen zou behartigen. Vervolgens bracht hij 70 zonen van Gideon
(potentiéle concurrenten) in koelen bloede om. Alleen Jotham, de
jongste, wist te ontkomen. In de gelijkenis die Jotham vertelde, werd een
leider die zijn volk wil dienen vergeleken met een “vijgenboom” of een
“wijnstok”, maar een hardvochtig man die wil heersen met een
“doornstruik waarvan vuur uitgaat”.

Niet ongodsdienstig

Over valse profeten zei de Here niet: “Aan hun ketterse prediking, hun
verwerping van de geloofsbelijdenis en hun gemis aan respect voor de
traditie zul je hen herkennen”. Wat Hij zei, komt neer op het volgende:

“Let erop, hoe ze anderen behandelen. Willen ze dienen, of willen ze
heersen? Geven ze dingen weg, of eisen ze dingen op? Hebben ze hun
vijanden lief, of bestrijden ze die te vuur en te zwaard? Zegenen ze hun
medemensen, of gaan ze letterlijk en figuurlijk over lijken?”

Wanneer Hij komt zal de Here tegen valse profeten zeggen:
“Ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt” (vers 23).

Onder “wettelozen” verstaan wij meestal: mensen die “nergens aan
doen”, die zich “om God noch gebod bekommeren”. Maar dat is niet de
betekenis die de Here aan dit woord hechtte. Volgens de Bijbel kunnen
wettelozen juist erg godsdienstig zijn. In Matth.7:23 zijn “wettelozen”
mensen die beweren dat ze in Jezus’ naam hebben “geprofeteerd,
demonen uitgedreven en krachten gedaan”.

In Matth.13:41 worden ze in één adem genoemd met “struikelblokken”.
Wie struikelblokken leggen, maken het voor anderen moeilijk om naar
God toe te gaan. Ze kijken neer op “kleinen, die in de Messias geloven”



(Matth.18:1-6) en verheffen zich in godsdienstig opzicht. Ze houden
tegen wie Gods rijk willen binnengaan (Matth.23:13, Luk.11:52). Tegen
strenggelovige Farizeeén zei de Here:

“Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen,
maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid”
(Matth.23:28).

Het woord “Farizeeén” betekent: “afgezonderden”, mensen die ijveren
voor zuiverheid van leer en leven. Op de Olijtberg zei de Here Jezus
tegen Zijn discipelen, dat “de wetteloosheid zou toenemen” doordat er
vele valse profeten zouden opstaan die velen zouden misleiden
(Matth.24:11-12).

Valse profeten zijn beslist niet ongodsdienstig. Het zijn juist mensen die
beweren dat ze namens God spreken. Uit de vier plaatsen in het
Matthetisevangelie waar over “wetteloosheid” (Gr. anomia) wordt
gesproken  (Matth.7:21-23, 13:41, 23:27-28, 24m-12) blijjkt dat
wetteloosheid in dit Bijbelboek niet betekent: “ongodsdienstigheid”. Het
gaat in elk van deze teksten om godsdienstige ijver die niet in
overeenstemming is met de wil van de hemelse Vader.

Geen discipelen

Als we Matthetis 7 lezen, is het van belang om in te zien, dat de Here
Jezus onderscheid maakte tussen Zijn discipelen en de valse profeten.
Tegen Zijn discipelen zei Hij: “wees op uw hoede voor de valse
profeten... die naar u toe komen” (vers 15). Tegen afgedwaalde discipelen
kan de Here onmogelijk zeggen: “Ik heb u nooit gekend” (vers 23), want
dat zou in zo'n geval een onwaarheid zijn. In heel Zijn betoog maakte de
Here onderscheid tussen een leerling en een valse profeet.

Vanwege dit onderscheid dat de Here in Zijn toespraak maakte is het
heel kwalijk dat sommige voorgangers hun gemeente voorhouden: “Jullie
denken misschien dat je de Here dient, maar wanneer Hij komt zullen
velen van jullie te horen krijgen: Ga weg van Mij!” Wie zo spreken,
leggen "struikelblokken” die anderen verhinderen om Gods rijk binnen



te gaan en “werken” (dat wil zeggen praktizeren, veroorzaken, of
bevorderen) “wetteloosheid”.

Samenvatting

1. De hele passage waarmee dit artikel begon (Matthetis 7:13-23) heeft
betrekking op valse profeten.

2. Valse profeten beweren, en de meeste mensen denken, dat God
prestaties van een mens eist. Alleen wie de juiste keuzes maakt, lid
wordt van de goede club, zich aan de juiste rituelen onderwerpt, en zich
voldoende inspant voor goede doelen, wordt volgens hen behouden.

3. Volgens het onderwijs van de Here is God echter niet op zoek naar
werken maar naar “vruchten”. Vruchten zijn geen prestaties die een
mens levert, maar het resultaat van leven dat de Schepper in die mens
heeft gelegd, en van de band die een mens heeft met Christus (als “rank”
met de Wijnstok, of als “lid” met het Hoofd).

4. Wetteloosheid is volgens het onderwijs van de Here niet alleen
“ongodsdienstigheid”, een leven in “openlijke zonde”. Het is ook wat
Paulus noemt: “eigenwillige godsdienst” (Kol.2:23). Wie zich dus op hun
prestaties beroemen en tegen de Here zeggen: “Hebben wij niet...?”,
krijgen te horen: “Ga weg van Mij, jullie die de wetteloosheid werken”
(Matth.7:23)

5. “Strijden ze voor de goede zaak?” is niet het criterium waarop we
leiders kunnen beoordelen. De vraag is, hoe ze strijden voor de “goede
zaak”. Wie oproepen tot geweld, tot strijd, tot onderwerping van “de
kwaden”, zijn geen schapen maar wolven. Een kerk die
andersdenkenden vervolgt is per definitie een valse kerk.

6. Wie tegen gelovigen zeggen: “Jullie denken nu wel dat je door
Christus gered bent, maar straks zullen jullie te horen krijgen: Ga weg
van Mij” zijn ook valse profeten. Zulke mensen leggen “struikelblokken”
en verhinderen anderen om het rijk van God binnen te gaan



(Matth.23:13; Luk.11:52). De Here noemde hen "huichelaars” (Matth.23:13)
en “wettelozen” (Matth.13:41).

7. “Ga weg van Mij” (Matth.7:23) is beslist niet gericht tot mensen die
hun eigen zwakheid kennen en die gerechtigheid niet van eigen werken
maar alleen van Christus verwachten. Want bij andere gelegenheden
heeft de Here Jezus gezegd:

“Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Joh.6:37)

“En dit is de wil van de Vader... dat Ik van alles wat Hij Mij
gegeven heeft, niets verloren laat gaan” (Joh.6:39)

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren
gaan in eeuwigheid” (Joh.10:27-28)
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