Het verschil dat echt een nieuw tijdperk inluidt

Waarom zeg ik dat de menselijke geschiedenis vorig jaar (2020) een
nieuw tijdperk is ingegaan? Misschien omdat het nieuws sindsdien - en
tot op de dag van vandaag - vol zit met één bepaalde ziekte? Of omdat,
na twee- tot driehonderd jaar van blijdschap over democratie, de balans
nu weer doorslaat naar dictatuur en totalitarisme? Of omdat de
ondergang van de VS op handen is? Of omdat (bijna) alle landen van de
wereld voor het eerst dezelfde ideologie volgen, dezelfde verhalen
vertellen en hetzelfde beleid voeren?

Dit alles mag dan belangrijk en sensationeel zijn, maar naar mijn mening
raakt het niet de kern van wat er gebeurt. Het essentiéle punt is veeleer
het verdwijnen van elke christelijke referentie uit het openbare
leven.

Dit geldt met name voor landen waarvan de cultuur eeuwenlang werd
gestempeld door het christelijk geloof en door Bijbelse waarden, en die
grofweg samenvallen met wat algemeen wordt aangeduid als "de
westerse wereld". Tot enkele decennia geleden werd in deze landen nog
steeds als vanzelfsprekend aangenomen dat niet alleen een meerderheid
van de bevolking zich als "christelijk" identificeerde, maar dat zelfs
hooggeplaatste leiders in de politiek en de maatschappij de God van de
Bijbel in ieder geval verbaal respecteerden en naar Hem verwezen. Nog
in 2001 was er in de Verenigde Staten na de val van de Twin Towers een
beweging van gebed en bekering tot God, gesteund door vooraanstaande
politici en positief verslagen in de massamedia. Deze beweging was
weliswaar zeer oppervlakkig, kortstondig en onbeduidend vergeleken
met de grote opwekkingen die dat land in het verleden had meegemaakt.
Maar de crisis van toen bood tenminste nog steeds een gelegenheid om
openlijk over en tot God te spreken.

Wedergeboren christenen zullen waarschijnlijk nooit een significant
deel van de bevolking hebben gevormd. Maar veel mensen beoefenden
een soort cultureel christendom, en daarom was er een fundamenteel



respect voor God en Zijn Woord. Veel mensen gingen naar de kerk;
kinderen leerden over de Bijbel op school; voorspoed werd beschouwd
als een zegen van God (zo werd Thanksgiving gevierd!); politici legden
hun ambtseed af op de Bijbel. Vertegenwoordigers van de kerken
hadden vrije toegang tot "gesloten" instellingen zoals het leger,
gevangenissen, ziekenhuizen, enz. Zelfs in tijden van oorlog en crisis, ja
juist dan, was er bijzonder veel vraag naar hun diensten.

Als een crisis zoals die van vorig jaar zich had voorgedaan onder de
omstandigheden van het oude tijdperk, zouden ten minste enkele
politici en maatschappelijk gerespecteerde figuren hebben opgeroepen
tot voorbede en bekering tot God, zoals dit bijvoorbeeld in verschillende
landen tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Er zouden beslist
méér mensen christelijke bijeenkomsten hebben bijgewoond dan in
zorgelozer tijden. Ziekenhuisbestuurders zouden dienaren van God
hebben opgetrommeld om de zieken en hun families troost te kunnen
bieden. Mensen in het algemeen zouden zich hebben herinnerd dat in
tijden van uiterste nood alleen God maar in staat is om te helpen.

Wat gebeurde er in plaats daarvan? Het woord "God" ontbrak volledig in
de uitspraken van politici en in de berichtgeving van de massamedia.
Zieken werd pastorale zorg ontzegd. De weinige christenen die het
waagden om God gezamenlijk om genade te smeken, werden genadeloos
beboet en/of gearresteerd. Voor het eerst sinds keizer Constantijn
werden ook in landen die zichzelf "christelijk" noemen, christelijke
bijeenkomsten en activiteiten "niet-essentieel” verklaard en verboden,.
Kerken werden nu beschouwd als infectiehaarden en als niets anders -
en de meeste kerkleiders hebben deze beoordeling kritiekloos aanvaard.

Om het nogmaals duidelijk naar voren te brengen: ziekten zijn niets
nieuws. Maar de reactie van de wereld, vooral van de voorheen
"christelijke” landen, is fundamenteel en opzienbarend nieuw. Het is
duidelijker dan ooit tevoren dat we door goddeloze mensen geregeerd
worden, die God naar de onderste la van het "niet-essentiéle" hebben
verbannen. En dat de overgrote meerderheid van de bevolking, de
kerkgangers incluis, al even goddeloos is geworden.



Dit is niet alleen de schuld van politici. Het is net zo goed, of misschien
nog wel meer, de schuld van de kerken, die in de meeste gevallen niet
langer bijeenkomsten van Gods volk zijn, maar sociale clubs die de
slogans van de wereld napraten.

En de gevolgen reiken nog verder. De eeuwenlange christelijke invloed
had een soort maatschappelijke consensus gecreéerd, gebaseerd op
Bijbelse waarden zoals godvrezendheid, eerlijkheid, naastenliefde,
verantwoordelijkheid, ijver, barmhartigheid, enzovoort. Niet dat mensen
- of zelfs politici - altijd naar deze waarden geleefd zouden hebben.
Maar wie dat niet deden, waren zich ervan bewust dat hun manier van
leven niet "juist” was en hadden een schuldig geweten. En alleen op basis
van deze waarden konden constitutionele, op vrijheid gerichte
democratieén functioneren.

Als de crisis zich onder de omstandigheden van het oude tijdperk had
voorgedaan, zouden politici, de massamedia en hun financiers de
statistieken niet zo schaamteloos hebben durven vervalsen. Artsen die
effectieve en betaalbare behandelingsmethoden ontdekten en daarover
rapporteerden, zouden niet =zijn gestraft met beroeps- en
publicatieverboden, maar zouden zeer gerespecteerde figuren zijn
geworden, en hun methoden zouden wereldwijd miljoenen levens
hebben gered. Politici, ondernemers, journalisten, wetenschappers en
alle andere actoren zouden zich hebben beperkt tot het gewetensvol en
eerlijk uitvoeren van hun taak ten dienste van hun medemens, in plaats
van hun "almacht" te bewijzen door het hele sociale en economische
leven te ontwrichten. Bedrijven waarvan de producten gezondheids-
schade of zelfs de dood veroorzaakten, zouden voor deze schade
aansprakelijk zijn gesteld, en het publiek zou zijn geinformeerd. Gewone
mensen zouden hun vertrouwen op God hebben gesteld, niet op
machtsbeluste politici en geldbeluste ondernemers. En het voorbeeld
van de atheistische, onmenselijke Chinese overheid zou zeker geen
wereldwijde navolging hebben gevonden.



Maar omdat mensen nu handelen alsof God niet bestaat, is ook de
ethische consensus in voorheen christelijke landen uiteengevallen.
Daarom ziet niemand er meer een probleem in dat politici hun macht
met leugens consolideren; dat zieke mensen alleen nog maar voor winst
worden behandeld in plaats van uit naastenliefde en ten behoeve van
hun herstel; dat wetenschappers en journalisten alleen maar schrijven
wat hun financiers bevelen, ongeacht de waarheid, en dat dissidenten nu
als inferieure mensen worden behandeld en van hun rechten worden
beroofd. Jesaja's woorden over het afvallige Israél zijn vandaag de dag
nog steeds waar:

“...Onze ongerechtigheden, wij kennen ze: het overtreden en
het liegen tegen de HEERE en het zich afkeren bij onze God
vandaan, het spreken van onderdrukking en afvalligheid, het
zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden
vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken, en de
gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid
struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen.
Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade,
wordt beroofd” (Jesaja 59:13-15).

Wat bovenal nieuw is, is dat dit, voor het eerst sinds de verspreiding van
het christendom, (bijna) wereldwijd opnieuw gebeurt. In afzonderlijke
landen zijn er natuurlijk historische voorlopers geweest van atheistische
samenlevingen en regeringsvormen. En die leren ons dat een goddeloze
regering heel snel een anti-goddelijke regering kan worden. Dat wil
zeggen, ze is niet tevreden met het simpelweg negeren van God; in
plaats daarvan zal ze Zijn woord gaan censureren en Zijn volgelingen
gaan vervolgen. En aangezien de meeste mensen niet zonder een god, of
in ieder geval niet zonder een goddelijk surrogaat, kunnen leven zal deze
regering ook een vervangende religie uitvinden. Het is heel goed
mogelijk dat in het centrum van deze vervangende religie een soort valse
Christus zal staan. Ook dat zal nu waarschijnlijk wereldwijd gaan
plaatsvinden. Dit betekent dat we op de drempel van het postchristelijk
en antichristelijk tijdperk staan.



Dat is dus het baanbrekende verschil. De "sensationele” ontwikkelingen
die aan het begin van dit artikel werden genoemd - en alles wat men in
dit verband nog meer zou kunnen noemen - zijn slechts bijverschijn-
selen. De geestelijke achtergrond is de diepere oorzaak die ze allemaal
verklaart.

[ontleend aan: Christlicher Aussteiger, blog van Hans Riiegg, een in Peru woonachtige
Duitstalige Zwitser, in het Nederlands vertaald. Bijdrage van 5 november 2021]



